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ALLAH’IM!  Sen’ den  şu  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  sana yalvarıyorum: 

1 .  Ey  her  türlü  noksan  sıfatlardan  uzak,  bütün  güzel  isimlerin,  yüce  ve  ezelî  sıfatlann  sahibi  ve  her  şeyin  gerçek  mabudu  olan  Allah’ım,  2.  Ey  dünyada  dost  ve  düşman  ayırt etmeden  bütün  mahlûkatı  rızıklandıran  Rahman,  3.  Ey  âhirette,  itaatkâr  kullarına  hususî  ihsan  ve  şefkatte  bulunacak Rahîm,  4.  Ey  olmuş  olanı,  olmakta  olanı  ve  gelecekte  olacak şeyleri  bilen,  kendisine  kâinatta  hiçbir  şey  gizli  kalmayan  ve ilmi  küçük-büyük,  zâhir-bâtın  her  şeyi  kuşatan  Alîm,  5.  Ey günahkâr  kullarının  isyanlarına  rağmen,  cezalandırmakta aceleci  olmayan,  çok  sabırlı  Halîm,  6.  Ey  her  şeyin  kendisinin  yanında  küçük  olduğu  azamet  (büyüklük,  ululuk)  sahibi  A2Îm,  7.  Ey  her  şeyi  yerli  yerinde  yapan  hikmet  sahibi Hakîm,  8.  Ey  varlığının  başlangıcı  olmayan  ve  ezelden  beri var  olan  Kadîm,  9.  Ey  bizatihî  kâim  ve  dâim  olan,  varlığı  ve varlığının  devamı  için  hiçbir  şeye  muhtaç  olmayan  ve  her şeyi  varlıkta  tutan  Mukîm,  10.  Ey  hayrı  çok  olan,  sahâvetli, bağışı  tükenmeyen,  her  türlü  şeref  ve  fazîleti  kendisinde  toplayan,  işleri  öğülmeye  lâyık,  affedici  Kerîm  Rabbimiz, 

1 .  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  Efendiler  Efendisi,  2.  Ey  bütün  dualara  cevap  veren, 
3.  Ey  bütün  hayır  ve  hasenâtı  muhâfaza  eden  ve  ücretlerini veren,  4.  Ey  dereceleri,  rütbe  ve  makamları  yükselten,  5.  Ey sonsuz  rahmetiyle  maddî  ve  manevî  nimedere  bereket  ihsân  ederek  arttıran,  6.  Ey  hata  ve  kusurları  bağışlayan,  7. 
Ey  bütün  belâları  uzaklaştıran,  8.  Ey  bütün  mevcudatın  küçük-büyük,  gizli-açık  bütün  seslerini  birbirine  karıştırmadan birden  işiten,  9.  Ey  bütün  mahlûkâtın  isteklerini  veren,  10. 
Ey  sır  ve  gizlilikleri  bilen  Rabbimiz, 
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2.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  mağfiret  edenlerin  en  hayırlısı,  2.  Ey  yardım  edenlerin 
en  hayırlısı,  3.  Ey  adâlede  hükmedenlerin  en  hayırlısı, 

4.  Ey  en  lütufkar  şekilde  her  şeyin  önünü  açanların  en  hayırlısı,  5.  Ey  yâd  edenlerin  ve  edilenlerin  en  hayırlısı  ve  kendisini  zikrederek  unutmayanlara  en  iyi  karşılığı  veren,  6.  Ey kendisinden  başka  her  şey  zevâl  bulan,  her  şeyin  fâni  oluşundan  sonra  Bâkî  kalan  ve  kulların  sahip  oldukları  şeyler, sadece  Kendisine  raci  olan,  7.  Ey  Kendisine  hamdedenleri en  güzel  şekilde  mükâfatlandıran,  8.  Ey  rızkı  çok  ve  tekrar tekrar  veren, 9.  Ey  hakla  hanlı  ayırdedenlerin,  hükmedenlerin  en  hayırlısı,  10.  Ey  ihsanından  öte  ihsan  olmayan, ihsanda  bulunanlann  en  hayırlısı  Rabbimiz. 

3.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  izzet  ve  cemâlin  gerçek  sahibi, 

2.  Ey  saltanat  ve  büyüklüğün  gerçek  sahibi, 

3.  Ey  kudret  ve  kemâlin,  mükemmelliğin  gerçek  sahibi, 

4.  Ey  ulular  ulusu  ve  pek  yüce  yalnız  Kendisi  olan, 

5.  Ey  cezası  pek  dehşetli,  azâbı  pek  şiddetli  olan, 

6.  Ey  cezası  şiddetli  olan, 

7.  Ey  hesabı  süratli  gören, 

8.  Ey  katında  en  güzel  mükâfadar  bulunan, 

9.  Ey  her  şeyin  yazılı  olduğu  kitap  yanında  bulunan, 

10.  Ey  yağmur  yüklü  buludan  yaratıp  yükselten  Rabbimiz, 

4.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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ALLAH’IM!  Sen’ den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  sana  yalvanyorum:  1 .  Ey  tekrar  tekrar  merhamet  eden, Kendisinden  yüz  çevirene  yönelen  Hannân,  2.  Ey  iyilik  ve ihsanı  çok,  nimet  veren  Mennân,  3.  Ey  kullarını  yaptıklarından  hesaba  çeken  ve  hiçbir  amelini  zayi  etmeden  karşılığını  veren  Deyyân,  4.  Ey  kullarının  günahlarını  affetmekle örten  Guirân,  5.  Ey  kullarına  hak  ve  doğru  yolu  gösteren. 
Kendisinin  ve  her  şeyin  varlığına  delil  olan  Burhan,  6.  Ey hâkimiyet  ve  saltanatın  gerçek  sahibi  Sultân,  7.  Ey  bütün kusur  ve  noksan  sıfatlardan  uzak,  her  türlü  güzellik  ve  mükemmelliklerin  sahibi  Sübhân,  8.  Ey  herkesin  Kendisinden yardım  istediği  Müsteân,  9.  Ey  yarattıklarını  sonsuz  nimetleriyle  besleyip  büyüten  ve  kullarına  düşüncelerini  anlamıa gücü  veren  ve  maksadını  en  iyi  açıklayan,  Zü’l-Menni  ve’l-Beyân,  10.  Ey  her  türlü  korku  ve  tehlikeye  karşı  varlıklara güven,  huzur  ve  rahatlık  ihsan  eden  Emân, 

5.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  azameti  karşısında  her  şeyin  boyun  eğdiği,  2.  Ey  kudretine  her  şeyin  teslim  olduğu,  3.  Ey  izzetine  karşı  her  şeyin boyun  eğip  itaat  ettiği,  4.  Ey  heybeti  karşısında  her  şeyin boyun  eğdiği,  5.  Ey  saltanatına  karşı  her  şeyin  inkiyâd  ettiği, 

6.  Ey  her  şey  korkusundan  O’na  kul  olan,  7.  Ey  Celâlinin korkusundan  dağların  paramparça  olduğu,  8.  Ey  emriyle göklerin  ayakta  durduğu,  9.  Ey  izniyle  yeryüzünün  istikrar bulduğu,  10.  Ey  halka  zulümden  münezzeh  olan  Saltanat Sahibi  Rabbimiz, 

6.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1.  Ey  hataları  affeden,  2.  Ey  belâları  kaldıran,  3.  Ey  ümitlerin  en  son  ve  en  yüce  mercii,  4.  Ey  ihsanlan  bol  olan, 

5.  Ey  hediyeleri  bol  olan,  6.  Ey  mahlukâtı  rızıklandıran,  7. 
Ey  ölümlere  karar  verip  vaktinde  yaratan,  8.  Ey  şikâyetleri işiten,  9.  Ey  muhtaçların  imdadına  ordular  gönderen,  10. 
Ey  maddî  ve  manevî  esaret  içinde  bulunanları  hürriyetine kavuşturan  Rabbimiz, 

7.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  yalnız  kendisine  hamd  ü  senâ  edilen,  2.  Ey  her  türlü  şan,  şeref  ve  yücelikler  sahibi,  3.  Ey  sonsuz  övgüye  lâyık  olan  ve  bütün  yükseklik  ve  güzelliklerin  sahibi,  4.  Ey vaad  ettiklerini  yerine  getirmeye  kadir  olup  en  güzel  şekilde yerine  getiren,  5.  Ey  af  ve  rıza  isteyenleri  affedip  razı  olan, 

6.  Ey  mahlukâtına  hesapsız  nimet  ve  bağışlarda  bulunan, 

7.  Ey  her  meselenin  halli,  her  hükmün  yerine  getirilmesi kendisine  ait  olan,  8.  Ey  sonsuz  izzetiyle  beraber  sonsuz  ve ebedî  olan,  9.  Ey  nimetlerini  cömerdikle  ihsan  eden,  10.  Ey karşılıksız  iyilik  ve  nimetler  sahibi  olan  Rabbimiz, 

8.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  vermek  istemediği  şeyi  engelleyen Mâni’,  2.  Ey  istediği  şeyden  istediği  şeyi  defedip  uzaklaştıran  Dâft’  3.  Ey  faydalı  şeyleri  yaratan  ve  istediğine  istediği gibi  veren  Nâh’,  4.  Ey  her  şeyi  işiten  Sâmi’,  5.  Ey  her  türlü yüceliğe  sahip  olup  istediğini  yükselten  Râfi’,  6.  Ey  her  şeyi sanatlı  yaratan  Sâni’,  7.  Ey  istediğine  şefaat  edip,  istediğinin de  şefaatini  kabul  eden  Şâfi’,  8.  Ey  bütün  iyilik  ve  güzellikleri  kendinde  cem  eden,  haşirde  bütün  mahlûkatı  huzurunda toplayan  Câmi’,  9.  Ey  her  şeyi  kuşatan  Vâsi’,  10.  Ey  her 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türlü  genişliğe  sahip  ve  istediği  şeyi  istediği  kadar  genişleten Mûsi’  Rabbimiz, 

9.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  bütün  sanatlı  eserlerin  sanatkârı,  2.  Ey  bütün  yaratılmışların  yaratıcısı,  3.  Ey  rızka  muhtaç  her  varlığın  rızkını veren,  4.  Ey  bütün  mülk  ve  hakimiyetin  Sahibi,  5.  Ey  bütün sıkıntıda  olanları  ferahlatan,  6.  Ey  gam  ve  sıkıntıya  düşmüş olanların  gam  ve  sıkıntılarını  gideren,  7.  Ey  rahmet  ve  şefkate muhtaç  olanlara  merhamet  eden,  8.  Ey  yardımdan  mahrum kalmış  herkesin  yardımcısı  olan,  9.  Ey  bütün  ayıplan  örten, 

10.  Ey  zulme  ve  haksızlığa  uğrayanların  sığınağı  Rabbim, 

10.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  dara  düştüğümde  imdat  edenim  ve  dayanağım,  2.  Ey musibet  ânımda  ümit  kaynağım,  3.  Ey  yalnızlık  ve  kimsesizlik  anımda  huzuruyla  bana  dost  olan,  4.  Ey  gurbet  ve  yalnızlık  ânımda  rahmet,  hıfz  ve  himâyesiyle  bana  sahip  çıkan, 
5.  Ey  sahip  olduğum  bütün  nimetler,  yalnız  kendi  kudret  ve rahmetinin  eseri  olan  sahibim,  6.  Ey  keder  ve  sıkıntılarımı gideren,  7 .  Ey  muhtaç  olduğumda  bana  yardım  eden  kurtarıcım,  8.  Ey  sıkıntılı  ve  zor  durumlara  düştüğümde  sığınağım, 
9.  Ey  korkulu  anlarımda  bana  yardım  eden, 10.  Ey  hayret  ve şaşkınlığa  düştüğümde  bana  yol  gösteren  Rabbim, 

1 1 .  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1 .  Ey  bilinmeyenleri  bilen,  2.  Ey  defalarca  işlenen  günahları 
tekrar  tekrar  bağışlayan,  3.  Ey  ayıpları  örten,  4.  Ey  sıkıntıları gideren,  5.  Ey  kalpleri  hâlden  hâle  çeviren,  6.  Ey  kalpleri süsleyen,  7.  Ey  kalpleri  nurlandıran,  8.  Ey  gönüllerin  tabibi, 
9.  Ey  kalplerin  sevgilisi,  10.  Ey  kalplere  ünsiyet  veren  kalplerin  dostu  Rabbim, 

12.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor. 
Sana  yalvanyorum:  1 .  Ey  sonsuz  derecede  büyüklük  sahibi Celîl,  2.  Ey  güzel  olan  ve  her  şeye  güzellik  veren  Cemil,  3.  Ey yarattıklannın  nzık  ve  idareleri  Kendisine  ait  olan  Vekil,  4. 
Ey  mahlûkatın  ihtiyaçlarını  üzerine  alan  Kefil,  5.  Ey  kullanna doğnı  yolu  gösteren  Delil,  6.  Ey  kullarının  hata  ve  yanlışlıklarını  bağışlayan  Mukîl,  7.  Ey  Kendisine  hiçbir  şey  gizli  kalmayacak  tarzda  bilen  Habir,  8.  Ey  faydalı  olan  şeyleri  kullanna ve  mahlûklanna  güzellik  ve  incelikle  ulaştırmakla  lütuf  ve ihsan  eden,  işlerin  en  ince  ve  gizli  yönlerini  bilen  Latif,  9.  Ey kendisine  üstün  gelinemeyen  güçlü,  Aziz,  10.  Ey  bütün  mevcudatın  gerçek  sahibi  ve  bütün  cihanın  Padişahı  Rabbim, 

13.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  tereddütler  içinde  şaşkın  şaşkın  dolaşanların  yol  göstericisi,  2.  Ey  yardım  isteyenlerin  yardımcısı,  3.  Ey  medet isteyenlerin  imdat  edicisi,  4.  Ey  korunmak  isteyenlerin koruyucusu,  5.  Ey  isyankâr  günahkârların  sığınağı,  6.  Ey günahkârları  affeden,  7.  Ey  korkulu  hallere  düşenlerin  korkusunu  gideren,  korkanlara  güven  veren,  8.  Ey  âciz  muhtaçlara  merhamet  eden,  9.  Ey  vahşet  dehşetine  düşenlerin  ve kimsesizlerin  kimsesi,  10.  Ey  darda  ve  sıkıntıda  kalanların duâlarına  cevap  veren  Rabbim, 
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14.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  sonsuz  cömerdik  ve  ihsan  sahihi,  2.  Ey  karşılıksız,  sırf 
fazlından  nimeder  veren,  3.  Ey  emniyet  ve  eman  veren,  4. 
Ey  her  türlü  noksandan  münezzeh  olan  ve  kâinattaki  bütün  pâklık  ve  temizliklerin  kaynağı  olan,  5.  Ey  hikmetli  iş yapan  ve  hikmetini  açıklayan,  6.  Ey  mahlûkatına  karşı  sonsuz  merhamet  sahibi  ve  itaatkâr  kullarından  râzı  olan,  7. 
Ey  her  şeyin  varlığını  ortaya  çıkarıp  onların  ve  kendisinin varlığına  delil  ve  bürhan  olan,  8.  Ey  büyüklüğün,  ululuğun ve  kâinatın  tek  hâkim  ve  sahibi,  9.  Ey  günahkâr  kullarını  af ve  mağfiret  eden,  10.  Ey  sonsuz  şefkatiyle  bütün  canlılara ihsanlarda  bulunan  ve  her  canlının  kendisinden  yardım istediği  Rabbim, 

15.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  her  şeyin  tek  Rabbi,  2.  Ey  her  şeyin  tek  İlâhı, 

3.  Ey  her  şeyin  tek  Yaratıcısı,  4.  Ey  her  şeyin  üstünde  ve onlardan  yüce  olan,  5.  Ey  her  şeyden  önce  var  olan,  6.  Ey her  şey  yok  olduktan  sonra  da  varlığı  devam  eden,  7.  Ey  her şeyi;  olmuş  olanı,  olmakta  olanı  ve  gelecekte  olacak  şeyleri bilen,  kendisine  kâinatta  hiçbir  şey  gizli  kalmayan  ve  ilmi küçük-hüyük,  zâhir-bâtın  her  şeyi  kaplayan,  8.  Ey  kudreti her  şeye  yeten,  9.  Ey  her  şeyi  sanatlı,  mükemmel  bir  şekilde yapıp  yaratan,  10.  Ey  her  şey  fâni  olup,  kendisi  bâkî  kalan Rabbim, 

16.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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ALLAH’IM!  Sen’den  şu  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  Sana yalvarıyorum:  1 .  Ey  kullarını  dünyada  her  türlü  tehlike  ve korkulardan,  kıyamet  gününde  de  haksız  yere  yakalanmadan  ve  azabdan  emin  kılan  Mü’min,  2.  Ey  kullarını  koruyup  yaptıklarını  gözeten  Müheymin,  3.  Ey  bütün  varlıkları yoktan  meydana  getiren  Mükevvin,  4.  Ey  varlıklara  kendilerine  lâzım  olan  şeyleri  ilham  edip  öğreten  Mülakkin,  5. 
Ey  kullarına  açıklanması  gereken  her  şeyi  ve  birliğini  apaçık  delillerle  açıklayan  Mübeyyin,  6.  Ey  kullarına  her  türlü zorluğu  kolaylaştıran  Mühevvin,  7.  Ey  her  şeyi  kendisine lâyık  şekilde  süsleyip  güzelleştiren  Müzeyyin,  8.  Ey  kulları tarafından  büyüklüğü  bildirilen  Muazzim,  9.  Ey  varlıkları birbirinin  yardımına  koşturan  ve  muhtaçların  yardımına koşan  Muavvin,  10.  Ey  her  şeyi  çeşit  çeşit,  rengârenk  yaratarak  güzelliklerle  bezeyen  Mülevvin, 

17.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  mülkü  (kâinat)  üzerinde  tedbir  ve  idaresi  her  zaman 
dâim  olan,  2.  Ey  yücelik  ve  ululuğu  karşısında,  her  şeyin önünde  küçüldüğü,  3.  Ey  saltanatının  başlangıcı  olmayan, 
4.  Ey  kullarına  karşı  çok  merhamedi,  çok  şefkatli  olan,  5. 
Ey  her  şeyi;  olmuş  olanı,  olmakta  olanı  ve  gelecekte  olacak şeyleri  bilen,  kendisine  kâinatta  hiçbir  şey  gizli  kalmayan ve  ilmi  küçük-büyük,  zâhir-bâtın  her  şeyi  kaplayan,  6.  Ey kendisinden  yüz  çeviren  günahkâr  kullarının  isyanlanna rağmen,  cezalandımıakta  aceleci  olmayan,  çok  sabırlı,  7.  Ey kendisine  ümit  bağlayanları  boş  çevirmeyip  ikrâm  ve  ihsanda  bulunan,  8.  Ey  kader  ve  takdiri  ile  her  şeyi  yerli  yerinde yapan  hikmet  sahibi,  9.  Ey  hükmünde,  kullarına  güzellik  ve incelikle  lütuf  ve  ihsanda  bulunup,  işlerin  en  ince  ve  gizli yönlerini  bilen,  10.  Ey  dilediği  herkese  lâyık  olduğu  lütuf  ve ikramı  yapmaya  kudreti  tam  olan  Rabbim, 
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18.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Enıân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

l.Ey  kendisinden,  fazi  ve  ihsanından  başka  bir  şey  ümid edilmeyen,  2.  Ey  adaleti  dışında  bir  icraatından  korkulmayan,  3.  Ey  kendisinden,  iyilik  ve  hayırdan  başka  bir  şey beklenmeyen,  4.  Ey  kendisinden,  afhndan  başka  bir  şey istenmeyen,  5.  Ey  kendi  mülkü  dışında,  bâkî  hiç  bir  saltanat  olmayan,  6.  Ey  Kendi  hâkimiyet  ve  saltanatından  başka hiçbir  saltanatın  hükmü  olmayan,  7.  Ey  ilk  olduğu  için  varlığına  delil  gerekmeyen,  Kendisi  her  şeyin  delili  olan,  8. 
Ey  rahmeti  her  şeyi  kaplamış  olan,  9.  Ey  rahmeti  gazâbını geçmiş  olan,  10.  Ey  ilmi  her  şeyi  kaplayan  Rabbim, 

19.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  sıkıntı  ve  tasaları  kaldıran,  2.  Ey  gam  ve  kederleri  gideren,  3.  Ey  günahları  bağışlayan,  4.  Ey  tevbeleri  kabul  eden, 
5.  Ey  bütün  varlıkları  yaratan,  6.  Ey  vaadinde  doğru  olan, 

7.  Ey  yavruları  şefkatle  rızıklandıran,  8.  Ey  verdiği  sözü  yerine  getiren,  9.  Ey  sırları  bilen,  10.  Ey  tohum  ve  çekirdekleri yarıp  çimlendiren  Rabbim, 

20.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  yaratıkları  üzerinde,  kudretiyle  yücelik  sahibi  olan  Aliyy,  2.  Ey  bütün  müjde  ve  tehditlerinde sâdık  olan  ve  bütün  ihtiyaç  sahiplerinin  ihtiyaçlarını  karşılayan  Vefiyy,  3.  Ey  kâinaün  ve  yaratıkların  işlerini  tekeffül eden  Veliyy,  4.  Ey  kendi  nezdinde  bulunan  ve  malik  olduğu  şeylerle  kâmil  olup,  hiçbir  şeye  ihtiyacı  olmayan  gerçek zenginlik  sahibi  Ganiyy,  5.  Ey  tükenmez  hâzineleri  olan  ve kudreti  her  şeye  kâfi  gelen  Meliyy,  6.  Ey  hiçbir  kusur  ve 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noksanı  olmayıp  maddî  ve  manevî  kirlerden  temiz  ve  pak olan  Zekiyy,  7.  Ey  kendisini  kullarına  lütuf  ve  nimetleriyle sevdirip,  onların  kulluklanndan  hoşnut  olan  Radıyy,  8.  Ey yarattığı  harikulade  eserlerinde  varlık  ve  birliği  apaçık  görünen  Bediyy,  9.  Ey  her  şeyi  en  ince  noktasına  kadar  bilen ve  gizli  lütuflar  sahibi  Hahyy,  10.  Ey  güç  ve  kuvveti  sınırsız olan  Kaviyy, 

21 .  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  güzeli  izhâr  eden,  2.  Ey  çirkini  örten,  3.  Ey  kullarının  yaptığı  cürümler  kendisine  hiçbir  zarar  vermeyen  ve yaptıklarından  dolayı  intikam  almak  için  hemen  cezalandırmayan,  4.  Ey  gizli  ayıpların  üzerindeki  perdeyi  yırtıp  açığa vurmayan,  5.  Ey  alh  büyük  olan,  6.  Ey  dilediği  kimseleri günahlarından  dolayı  cezalandımıaktan  güzelce  vazgeçen, 
7.  Ey  mağfireti  geniş  olan,  8.  Ey  kullarına  rahmet  kapılarını açan,  9.  Ey  her  fısıltıyı  işiten  ve  bilen,  10.  Ey  bütün  şikâyetlerin  son  mercii  Rabbim, 

22.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  her  şeyi  kuşatan  nimet  sahibi,  2.  Ey  geniş  rahmet  sahibi,  3.  Ey  tam  hikmet  sahibi,  4.  Ey  mükemmel  kudret  sahibi, 
5.  Ey  varlık  ve  birliğine  dair  kesin  delil  sahibi,  6.  Ey  açık  cömertlik  ve  iyilik  sahibi,  7.  Ey  yüce  sıfatlar  sahibi,  8.  Ey  dâimî izzet  sahibi,  9.  Ey  sağlam  ve  sarsılmaz  kuvvet  sahibi  10.  Ey hizmetten  önce  peşin  nimetler  ihsan  eden  Rabbim, 

23.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 
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1.  Ey  hâkimlerin  hâkimi,  2.  Ey  âdillerin  en  adâletlisi,  3.  Ey doğruların  en  doğrusu,  4.  Ey  varlığı  en  kesin  olan,  5.  Ey temiz  olanların  en  temizi,  6.  Ey  en  mükemmel  yaratan,  7. 
Ey  hesapları  en  çabuk  sonuçlandıran,  8.  Ey  işitenlerin  en  iyi işiteni,  9.  Ey  ikram  edenlerin  en  kerîmi,  10.  Ey  merhamet edenlerin  en  merhametlisi,  1 1 .  Ey  şefaat  edenlerin  en  iyi şefaat  edicisi, 

24.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  gökleri  bir  örneği  olmaksızın  yoktan  yaratan, 

2.  Ey  karanlıkları  var  eden, 

3.  Ey  bütün  gizlilikleri  bilen, 

4.  Ey  acılar  içinde  kıvranıp  gözyaşı  dökenlere  merhamet eden,  5.  Ey  ayıplan  ve  çirkinlikleri  örtüp  fâş  etmeyen,  6.  Ey belâları  ve  musibetleri  uzaklaştıran,  7.  Ey  ölüleri  dirilten, 
8.  Ey  kullarının  yaptığı  iyiliklere  kat  kat  fazlasıyla  mükâfat veren,  9.  Ey  bereketler  indiren,  10.  Ey  cezaya  müstahak olanları  cezalandırmada  şiddetli  olan  Rabbim, 

25.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  mahlûkatına  istediği  sureti  veren Musavvir,  2.  Ey  her  şeyi  tam  bir  ölçü  ile  yaratan  Mukaddir, 

3.  Ey  her  şeyi  maddî-manevî  kirlerden  temizleyen  Mutahhir, 

4.  Ey  nûruyla  her  şeyi  aydınlatan  Münevvir,  5.  Ey  dilediğini şeref-rütbe,  makam-mevki,  yer  ve  zamanda  öne  geçiren  Mukaddim,  6.  Ey  dilediğini  geri  bırakan  Muahhir, 
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7.  Ey  iyiyi  isteyenlere  iyiliği,  kötüyü  isteyenlere  de  kötülüğü veren  ve  zorlukları  kolaylaştıran  Müyessir,  8.  Ey  kullarını kötü  akıbetlerden  sakındıran  Münzir,  9.  Ey  kullarına  iyi şeyler  müjdeleyen  Mübeşşir,  10.  Ey  bütün  kâinatı  tam  bir nizam  içinde  idare  eden  Müdebbir, 

26.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  Beytü’l-Harâm’ın  Rabbi  2.  Ey  kutsal  aylann  Rabbi, 

3.  Ey  Mescid-i  Harâm’ın  Rabbi,  4.  Ey  kutsal  beldenin,  Mekke’nin  Rabbi,  5.  Ey  Haceru’l-Esvedin  ve  Rükn-i  Yemanînin Rabbi,  6.  Ey  Meş’arü’l-Harâm’ın  Rabbi,  7.  Ey  Hili  ve  Haremin  (Herkese  açık  yerlerin  ve  Hicaz’daki  korunmuş  özel yerlerin)  Rabbi,  8.  Ey  nur  ve  karanlığın  (gece  ve  gündüzün) Rab  ve  sahibi,  9.  Ey  selâm  ve  selâmet  ancak  kendisinden gelen,  10.  Ey  azamet  ve  kibriyâ  sahibi  ve  ey  kullarına  sayılamayacak  kadar  çok  nimetler  ihsan  eden  ikram  sahibi Rabbim, 

27.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  desteği  olmayanların  desteği,  2.  Ey  dayanağı  olmayanlann  dayanağı,  3.  Ey  zâd  ve  zahiresi  olmayanların  azık  ve  zahiresi,  4.  Ey  hiçbir  yardım  edeni  olmayanların  yardımcısı,  5. 
Ey  sığınacak  yeri  olmayanların  sığınağı,  6.  Ey  iftihâr  edecek bir  şeyi  olmayanların  iftihâr  kaynağı,  7.  Ey  izzeti  olmayanların  izzet  kaynağı,  8.  Ey  yardımcısı  olmayanların  yardımcısı, 
9.  Ey  dostu  olmayanların  dostu,  10.  Ey  zenginliği  olmayan fakirlerin  sonsuz  serveti  olan  Rabbim, 

28.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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ALLAH’IM!  Sen’ den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  bütün  varlıklara  varlık  veren Kâim,  2.  Ey  varlığının  önü  sonu  olmayıp  devamlı  olan Dâim,  3.  Ey  rahmetiyle  bütün  mahlûkata  acıyıp  merhamet eden  Rahim,  4.  Ey  hâkimiyeti  her  şeyi  kaplayan  ve  onlara  hükmeden  Hâkim,  5.  Ey  olmuş  olanı,  olmakta  olanı ve  gelecekte  olacak  şeyleri  bilen  Âlim,  6.  Ey  yarattıklarını koruyan  Âsim,  7.  Ey  her  şeyi  adâletle  taksim  eden  Kâsım, 

8.  Ey  her  türlü  ayıp,  kusur  ve  noksanlıktan  münezzeh  olan Sâlim,  9.  Ey  istediği  kulunun  maddî  manevî  rızkını  daraltan  Kâbıd,  10.  Ey  istediği  kulunun  maddî  manevî  rızkını genişleten  Bâsıt, 

29.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  kendisine  sığınanları  koruyan,  2.  Ey  kendisinden merhamet  isteyenlere  merhamet  eden,  3.  Ey  kendisinden yardım  isteyenlere  yardım  eden,  4.  Ey  korunmak  isteyenleri muhâfaza  eden,  5.  Ey  kendisinden  ikram  isteyenlere  ikram eden,  6.  Ey  kendisinden  irşad  edilmeyi  isteyenleri  doğru yola  ileten,  7.  Ey  kendisinden  yardım  isteyenlere  yardım eden,  8.  Ey  kendisinden  meded  bekleyenlere  imdâd  eden, 

9.  Ey  feryad  edenlerin  feryâdını  işiten,  10.  Ey  kendisinden mağfiret  isteyenleri  bağışlayan  Rabbim, 

30.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den 

1 .  Ey  af  ve  müsâmahası  bol  olan,  2.  Ey  nimeti  büyük  olan, 
3.  Ey  hayn  çok  ve  sonsuz  olan,  4.  Ey  fazl-i  keremi  ezelî  olan, 
5.  Ey  yaptığı  işler  çok  dakik  olan,  gizlilikleri  ve  meziyetleri tam  hakkıyla  bilinemeyen,  6.  Ey  lütfü  ve  keremi  devamlı olan,  7.  Ey  sıkıntıları  gideren,  8.  Ey  zararlı  şeyleri  defeden, 
9.  Ey  mülk  ve  hâkimiyet  sâhibi,  10.  Ey  her  hükmünü  hak ve  adâletle  yerine  getiren  ve  ey  hükmünde  zulüm  olmayan 


16 


0  ^_^>t]L  Lw^lİ  4 

OjG\^\lyr^dC^\öC^\6^^ 

0  'y  LLial  [j  0  ^Ls^  'y  '''jij^  ^ 
0  Ojjîj  Sf  CojCi  L  0  ^ 

0  J jjj  'y  lS3-«  İj  0  Oj^  Sf  Ij 

0  J4-><4  Cjli  İj  0  ^ 

0  1-  ^  O  j*-^^  i-i-^-s^  L 

0  JlaLİ  4  O-^^j  4  O-^^j  4  ciJül-<»-J)Lj  cİİİLJjİj 
0  ^  0  d--pC  L  0  •AJjij  L  0  jj^L«  L 

0  (^^İ^La  L  0  ^  o  ^ 


17 


Rabbim, 

31 .  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  mağlûb  edilemeyen  Azîz,  2.  Ey  künhü  bilinemeyen  Latif,  3.  Ey  hiç  uyumayan  gözetleyici,  4.  Ey  her  zaman  var  olan, ey  hiç  bir  zaman  yok  olmayacak  olan  Mevcûd,  5.  Ey  asla ölmeyecek  ve  zeval  bulmayacak  olan,  ey  ebedî  hayat  sahibi, 
6.  Ey  yok  olmayan  hâkimiyet  sahibi,  7.  Ey  yok  olup  gimıesi mümkün  olmayan,  ey  ezelî  ve  ebedî  olan,  8.  Ey  kendisine cehâlet  ânz  olmayıp  hiçbir  şey  bilgisi  dışında  kalmayan,  9. 
Ey  her  şey  kendisine  muhtaç  olduğu  halde  kendisi  asla  hiçbir  şeye,  yemeye  ve  içmeye  muhtaç  olmayan,  10.  Ey  zaafa uğratılamayan  kuvvet  ve  kudret  sahibi  Rabbim, 

32.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvanyorum: 

1 .  Ey  zâtında,  sıfadarında,  isim  ve  fiillerinde  ortağı  olmayan 
Vâhid,  2.  Ey  hiçbir  şeye  ihtiyacı  olmayan,  istediğini  istediği vakit  hâzır  eden  Vâcid,  3.  Ey  kendisinden  hiçbir  şey  saklanamayan  ve  hiçbir  şeyi  unutmayan  Şâhid,  4.  Ey  sonsuz şan  ve  yücelik  sahibi  Mâcid,  5.  Ey  mahlukâta  maslahadarını ve  kullanna  yolların  en  doğrusunu  gösteren  Râşid,  6.  Ey peygamberler  gönderen  ve  bütün  ölüleri  mahşerde  dirilten Bâis,  7.  Ey  bütün  mahlûklarının  yok  olmasından  sonra kalan  ölümsüz  hayat  sahibi  Vâris,  8.  Ey  zarar  murad  ettiği kimseden  O’nu  geri  çevirecek  kimse  bulunmayan  Dârr,  9. 
Ey  hayır  ve  menfaatli  şeyleri  yaratan  Nâfi’,  10.  Ey  hidâyeti yaratan  ve  dilediklerine  hidâyeti  ihsan  eden  Hâdî, 

33.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1.  Ey  bütün  azamet  sahiplerinden  daha  üstün,  2.  Ey  bütün cömertlerden  daha  cömert,  3.  Ey  bütün  merhametlilerden daha  merhametli,  4.  Ey  bütün  hikmetli  iş  yapanlardan  daha hikmedi  iş  yapan,  5.  Ey  bütün  âlimlerden  daha  âlim,  6.  Ey bütün  önce  yaratılanlardan  daha  önce  de  var  olan,  7.  Ey  bütün  büyüklerden  daha  büyük,  8.  Ey  bütün  yücelerden  daha yüce,  9.  Ey  bütün  izzet  ve  azâmet  sahiplerinden  daha  aziz, 
10.  Ey  bütün  lütuf  ve  incelik  sahiplerinden  daha  lâtif, 

34.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  ahdinde,  verdiği  sözü  yerine  getirmede  veMı,  2 .  Ey  vaad 
ettiğini  yerine  getirmede  güçlü  ve  kuvvedi,  3.  Ey  güç  ve  kuvvette  en  yüce,  4.  Ey  yüceliğiyle  beraber  her  şeye  çok  yakın, 

5.  Ey  yakınlığı  ile  beraber  lâtif  olup  görülemeyen, 

6.  Ey  lütuf  ve  ihsâniyle  beraber  şeref  sahibi  olan, 

7.  Ey  şan  ve  şerefinde  pek  büyük  bir  izzet  sahibi  olan, 

8.  Ey  izzet  ve  haşmeti  içinde  büyük  olan, 

9.  Ey  büyüklüğü  içinde  lütuf,  ihsanı  ve  keremi  geniş  olan, 

10.  Ey  lütuf,  ihsan  ve  kereminden  dolayı  kendisine  hamd edilen  Rabbim, 

35.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  her  şey  Kendisine  tam  bir  itaatla  boyun  eğen, 

2.  Ey  her  şey  Kendisi  için  var  olan, 3.  Ey  her  şey  Kendisi tarafından  ve  Kendisi  için  mevcûd  olan,  4.  Ey  her  şeyin Kendisine  (dua  ile)  yöneldiği,  5.  Ey  her  şeyin  Kendisinden korktuğu,  6.  Ey  her  şeyin  Kendisini  tesbîh  ettiği,  7.  Ey  her şeyin  Kendisiyle  ayakta  durup  varlığını  sürdürdüğü,  8.  Ey her  şeyin  Kendisine  huşu  içinde  itaat  ettiği,  9.  Ey  her  şeyin Kendisine  dönüp  vardığı,  10.  Ey  her  şey  helâk  olup  yalnız zâtı  Bâkî  olan  Rabbim, 


18 


o^j*^i^'^Ü't)^ti^^-0^iÎ!  fcHjfev*  ^ 


OjiİJi  oüS;  I  ob^Sîı  c  ibik^ 

o  ^O  ^  o  ^  cilj Lo-J) L)  cLÜLiij 

o  o  o  J,li  c  o  1^. 
o  (^-şLa  C  o  (JC  l^,  o  (^li  (> 


o  (j^  ^  o  5^  ıİT^  ^ 

04^'§l  ^ C  o  >'  ı^. 


o  bitli  'y  (ji  c  o  jl^üİ  'y  b o  «bi^  "ıfl,  (ji  b  o  *1/^  '•-^jî  ^ 

^j^b  0  «u^'yı  obc-bj  'y  b 


19 


36.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  yarattıklarının  bütün  ihtiyaçlarını  deruhte  edip  onlara  kâfi  gelen  Kâh,  2.  Ey  maddî-manevî bütün  dertlere  şifâ  veren  Şâfî,  3.  Ey  vaadinde  duran  ve  mahlûkâtm  bütün  ihtiyaç  ve  taleplerini  hikmede  yerine  getiren Vâfî,  4.  Ey  maddî  ve  manevî  bütün  dertlere  âfıyeder  ihsan eden  Muâfî,  5.  Ey  mahlûkları  üzerinde  kudretiyle  yücelik sahibi  olan  Âlî,  6.  Ey  kullarını  kendileri  için  faydalı  olan iyi,  doğru  ve  güzele,  Cennet’e  davet  eden  Dâî,  7.  Ey  iyi  kullanndan  hoşnut  olan  Râzî,  8.  Ey  mahlûkâtın  ihtiyaçlarını karşılayan,  adâlet  ve  hikmetle  hükmeden  Kâdî,  9.  Ey  varlığının  sonu  olmayan  Bâkî,  10.  Ey  dilediğini  dosdoğru  yola hidâyet  eden  Hâdî, 

37.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  Kendisinden  başka  kaçılıp  sığınılacak  yer  olmayan, 

2.  Ey  Kendisinden  başka  sığınılacak  yer  olmayan, 

3.  Ey  Kendisinden  başka  iltica  edilecek  yer  olmayan, 

4.  Ey  Kendisinden  başka  tevekkül  edilecek  kimse  olmayan, 

5.  Ey  Kendisinden  başka  gaye  olmayan, 

6.  Ey  Kendisinden  başka  kurtuluş  yeri  olmayan, 

7.  Ey  Kendisinden  başkasına  rağbet  edilmeyen, 

8.  Ey  Kendisinden  başkasına  ibâdet  edilmeyen, 

9.  Ey  Kendisinden  başkasından  yardım  istenmeyen, 

10.  Ey  Kendisinden  başka  mutlak  güç  ve  kuvvet  sahibi olmayan  Rabbim, 
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38.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  kendisinden  korkulanlann  en  hayırlısı, 

2.  Ey  matlupların  en  hayırlısı, 

3.  Ey  rağbet  edilenlerin  en  hayırlısı, 

4.  Ey  kendisinden  istekte  bulunulanların  en  hayırlısı, 

5.  Ey  maksad  ve  gayelerin  en  hayırlısı, 

6.  Ey  zikredilenlerin  en  hayırlısı, 

7.  Ey  kendisine  teşekkür  ve  şükredilenlerin  en  hayırlısı, 

8.  Ey  sevilenlerin  en  hayırlısı, 

9.  Ey  misafir  ağırlayanların  en  hayırlısı, 

10.  Ey  kendisine  ünsiyet  edilenlerin  en  hayırlısı  Rabbim, 

39.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  en  güzel  şekilde  yaranp  düzene  koyan,  2.  Ey  her  şeyi maddî-manevî  ölçüleriyle  takdîr  eden  ve  yaratılış  gayelerine sevk  eden,  3.  Ey  belâları  kaldıran,  4.  Ey  gizli  konuşma,  duâ ve  niyazları  işiten,  5.  Ey  maddî-manevî  felâket  ve  musibetlere  batmış  olanları  kurtaran,  6.  Ey  helâk  olanları  kurtaran, 
7.  Ey  maddî-manevî  hastalara  şifâ  veren,  8.  Ey  hem  öldüren hem  dirilten,  9.  Ey  hem  güldüren  hem  ağlatan,  10.  Ey  hem saptıran  hem  hidâyete  erdiren  Rabbim, 

40.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  kullarının  günahlarını  bağışlayan Gâfir,  2.  Ey  kullarının  ayıp  ve  kusurlarını  örten,  utanılacak hallerini  gizleyen  Sâtir,  3.  Ey  hâkimiyet  ve  kudretle  kullarına  galebe  edip,  onlar  -istese  de  istemeseler  de-  irâde  ettiği cihete  yöneltip,  istediği  gibi  yöneten  Kâhir,  4.  Ey  her  şeye gücü  yeten  ve  hakkında  acz  düşünülemeyen  Kadir, 


20 


o  jAİİ  C  o  İJ  o  İJ  İJull-iL  <İJJ Uİ j 
O  İJ  OjS'lIi  C  o  C  o  ojiti  C o  tj  o  j-.^tj  L 

Ojûl  ^byrVjC^  \  OljN/l  1  C  İL'lk^ 

i*  t>”  4  O  jj^'  lİ  i*  (Ir”  4 

O  ijtijj  otjjil  ^  jA  [j  o  ^tjl  (jlijll 
j ^  4  O  oLL^İ  ^  Jjb  ^j-«  4 

C-S^  cT^  ^  ^  ^I^^SlLa  ^  Jjb  L  o 
O  ^l-s<İ5  ^y^  Ij  o  <b_-^L«.>t]i 

O^İÂp  jLJi  ^  Cj^  ^ 

Oj  ılı  i  ^j-a  o  Sf  i  ü  L^ 'b!  i  Sı  i  ^  i  Sı  Lj  ciJû  L>t^ 

0^  ^  o  o  jjîjlJ^Ji  <L^İ  jji  C 

o  (1) J-V2-ÛJ  «Ltli  jjb  ^jjo  L  0  o 

4l]i  Jjb  4  o  ü ^j-^  4 


21 


5.  Ey  her  şeyi,  her  an  gören  Nazır,  6.  Ey  bütün  varlığı  yoktan yaratan  Fâtır,  7.  Ey  kullarının  az  amellerine  karşı  çok  mükâfat  verip  ecirlerini  artıran  Şâkir,  8.  Ey  kendisini  zikredenleri yâd  eden  Zâkir,  9.  Ey  yardım  eden  Nâsır,  10.  Ey  dilediğini zorla  yaptıran,  bozulmuş  işleri  düzelten,  fesadı  ıslah  eden  ve kırık-dökükleri  tamir  eden  Câbir, 

41.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  karada  ve  denizde  varlık  ve  birliğine  ulaştıracak  pek 
çok  yollar  bulunan, 

2 .  Ey  yerde-gökte  her  tarafta  kendini  gösteren  deliller, 
alâmetler  bulunan, 

3.  Ey  kâinatta  gösterdiği  âyetlerde  delilleri  bulunan, 

4.  Ey  ölümlerde  kudreti  tecelli  eden, 

5.  Ey  kabirlerde  yüceliği  görünen, 

6.  Ey  kıyâmette  hâkimiyet  ve  saltanatı  perdesiz  tecelli  edecek  olan, 

7.  Ey  hesap  gününde  heybet  ve  büyüklüğü  anlaşılacak  olan, 

8.  Ey  sevap  ve  günahlann  tartıldığı  mizanda  hükmünü  icra edecek, 

9.  Ey  Cennet’ te  rahmeti  tecelli  edecek  olan, 

10.  Ey  Cehennem’ de  azâbı  tahakkuk  edecek  olan  Rabbim, 

42.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  korkanların  Kendisine  kaçtığı, 

2.  Ey  günahkârların  Kendisine  sığındığı, 

3.  Ey  tevbe  edenlerin  Kendisine  yöneldiği, 

4.  Ey  isyankârların  Kendisine  ilticâ  ettiği, 

5.  Ey  zâhidlerin  Kendisine  rağbet  ettiği, 

6.  Ey  hata  edenlerin  Kendisine  ümit  beslediği, 

7.  Ey  kendisini  isteyenlerin  Kendisiyle  ünsiyet  bulduğu. 
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8.  Ey  ihsan  sahiplerinin  Kendisiyle  iftihar  ettiği, 

9.  Ey  tevekkül  edenlerin  Kendisine  güvendiği, 10.  Ey  hakikî îman  sahiplerinin  Kendisiyle  huzura  kavuştuğu  Rabbim, 

43.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  bütün  yakınlardan  daha  yakın,  2.  Ey  bütün  sevilenler¬ 
den  daha  sevgili,  3.  Ey  bütün  büyüklerden  daha  büyük,  4. 
Ey  bütün  izzet  sahiplerinden  daha  üstün,  5.  Ey  bütün  kuvvedilerden  daha  kuvvetli,  6.  Ey  bütün  zenginlerden  daha zengin,  7.  Ey  bütün  cömertlerden  daha  cömert,  8.  Ey  bütün şefkatlilerden  daha  şefkatli,  9.  Ey  bütün  merhametlilerden daha  merhametli,  10.  Ey  bütün  yücelerden  daha  yüce  Rabbim, 

44.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvanyorum: 

1.  Ey  her  şeye  her  şeyden  daha  yakın  olan  Karîb,  2.  Ey  bütün  yarattıklarından  bir  an  bile  gâfil  olmayıp  onları  gözeten Rakîb,  3.  Ey  kullarına  kendisini  sevdiren,  kendisi  de  onları seven  Habîb,  4.  Ey  yarattıklarının  duâ  ve  dileklerini  kabul edip  yerine  getirmekle  karşılık  veren  Mucîb,  5.  Ey  yarattıklarına  şâhid  olup  onları  koruyan  ve  onlara  kâh  gelen,  âhirette de  hesaba  çeken  Hasîb,  6.  Ey  maddî  ve  manevî  bütün  dertlere  devâ  veren  Tabîb,  7.  Ey  gören,  bilen  ve  hiçbir  şey  kendisinden  saklanmayan  Basîr,  8.  Ey  kendisinden  gizli  haberler saklı  kalmayan,  mülkünde  olup  biten  her  şeyden,  hareket eden  bir  zerreden  bile  haberdar  olan  Habîr,  9.  Ey  her  şeyi nuruyla  aydınlatan  Münîr,  10.  Ey  her  hakkı  izhâr  eden  ve varlığında  hiç  bir  şüphe  câiz  olmayan  Mübîn, 
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45.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  mağlûb  olmayan  Gâlip,  2.  Ey  Kendisi  yaratılmayıp, her  şeyi  yapan  Sâni’,  3.  Ey  yaranimamış  Yaratıcı,  4.  Ey memlûk  değil  Mâlik  olan,  5.  Ey  her  şeye  ve  herkese  gâlip olup  kâinatı  emir  ve  hâkimiyeti  altında  tutan  Kâhir,  6.  Ey kendisi  yükseltilmekten  münezzeh  olup,  her  şeyin  makam ve  mevkiini  Yükselten,  7.  Ey  korunmaya  ihtiyacı  olmayan Koruyucu,  8.  Ey  yardıma  muhtaç  olmayan  Yardımcı,  9.  Ey hiçbir  şey  kendisinden  gizlenmeyen,  kendisi  ise  her  şeye  her şeyden  daha  yakın  olan  Şâhid,  10.  Ey  uzak  olmayıp  Yakın olan  Rabbim, 

46.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  nurların  nuru, 

2.  Ey  nurları  nurlandırıp  parlatan, 

3.  Ey  nurlara  şekil  ve  sûret  veren, 

4.  Ey  nurları  yaratan, 

5.  Ey  nurları  belli  ölçülerle  takdir  eden, 

6.  Ey  nurları  yönetip  idare  eden, 

7 .  Ey  bütün  nurlardan  önce  var  olan  nur, 

8.  Ey  bütün  nurların  sönmesinden  sonra  da  var  olmaya  devam  edecek  nur, 

9.  Ey  bütün  nurların  üstünde  olan  nur, 

10.  Ey  eşi,  benzeri  olmayan  nur, 

47.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 
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1.  Ey  bağış  ve  ihsanı  şerefli  olan,  2.  Ey  işleri  lâtif  ve  ince olan,  3.  Ey  lütuf  ve  keremi  devamlı  olan,  4.  Ey  ihsanı  ezelî olan,  5.  Ey  sözü  hak  olan,  6.  Ey  vaadi  doğru  olan,  7.  Ey  affı kendi  fazi  ve  ihsanından  olan,  8.  Ey  azabı  adalet  olan,  9. 
Ey  zikir  ve  anılması  tatlı  olan,  10.  Ey  kendisine  Cinsiyet  ve alışmak  lezzetli  olan  Rabbim, 

48.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  varlıklarının  her  birine,  ona lâyık  ihsanlarda  bulunan  Münevvil,  2.  Ey  bütün  müşkilleri halleden  ve  hak  ile  bâtılın  arasını  ayıran  Mufassıl,  3.  Ey  istediğini  istediği  gibi  değiştiren  Mübeddil,  4.  Ey  zorlukları kolaylaştıran  Müsehhil,  5.  Ey  istediğini  zelîl  kılan  ve  mahlukâtına  boyun  eğdiren  Müzellil,  6.  Ey  kitaplar,  melekler, bereketler  ve  musibeder  indiren,  dilediğinin  maddî-manevî rütbesini  alçaltan  Münezzil,  7.  Ey  mahlukâtı  halden  hale değiştiren  Muhavvil,  8.  Ey  her  şeye  kendisine  lâyık  güzellikler  veren  Mücemmil,  9.  Ey  her  şeyi  maddî-manevî  kemâle erdiren  Mükemmil,  10.  Ey  istediğini  maddî-manevî  lütuf  ve ihsanlarıyla  diğerlerinden  üstün  kılan  Mufaddıl, 

49.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  her  şeyi  gören,  fakat  Kendisi  görülmeyen,  2.  Ey  her  şeyi yaratan,  fakat  Kendisi  yaratılmayan,  3.  Ey  her  şeye  doğru  yolu gösterip  hidâyete  erdiren,  fakat  Kendisi  bir  rehbere  muhtaç olmayan,  4.  Ey  her  şeye  hayat  veren,  fakat  Kendisi  bir  başkası tarafından  diriltilmemiş  ve  hayatı  bizzat  Kendinden  ve  ezelî olan,  5.  Ey  herkesi  doyuran,  fakat  Kendisi  doyurulmaktan münezzeh  olan,  6.  Ey  her  şeyi  koruyan,  fakat  Kendisinin  korunmaya  ihtiyacı  olmayan,  7.  Ey  her  şeye  hükmeden,  fakat 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Kendisine  hüküm  geçirilemeyen,  8.  Ey  her  şeye  hükmeden, fakat  Kendisine  hükmedilemeyen,  9.  Ey  doğurmayan  ve  doğmayan,  10.  Ey  hiçbir  şey  Kendisine  denk  olmayan  Rabbim, 

50.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  en  iyi  Sevgili, 

2.  Ey  en  iyi  Tabîb, 

3.  Ey  en  iyi  Hesap  Görücü, 

4.  Ey  en  iyi  Yakın, 

5.  Ey  en  iyi  Gözedeyici, 

6.  Ey  dualara  en  iyi  Cevap  Veren, 

7.  Ey  en  iyi  ünsiyet  ve  Huzur  Veren, 

8.  Ey  en  iyi  Vekîl, 

9.  Ey  en  iyi  Sâhip, 

10.  Ey  en  iyi  yardımcı  Rabbim, 

51.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  kendisini  tanıyan  âriflerin  sevinç  ve  saadet  kaynağı, 

2.  Ey  rızasını  kazanmak  ve  kendisine  ulaşmak  isteyenlere ünsiyet  ve  huzur  veren, 

3.  Ey  kendisini  çok  arzu  eden  ve  sevenlere  imdat  eden, 

4.  Ey  çok  tevbe  edenlerin  sevgilisi, 

5.  Ey  fakr  u  zarûret  içindeki  muhtaçlara  rızık  veren, 

6.  Ey  günahkârların  ümit  kapısı, 

7 .  Ey  zorluklar  içinde  sıkıntı  çekenlerin  bütün  derderini 
gideren, 

8.  Ey  gam  ve  kedere  boğulmuş  ruhlara  nefes  aldıran, 

9.  Ey  mahzun  olanların  hüznünü  ferah  ve  sevince  çeviren, 

10.  Ey  geçmiş  ve  gelecek  bütün  varlıkların  İlâhı  Rabbim, 

52.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 
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1.  Ey  Cennet  ve  Cehennem’ in  Rabbi, 

2.  Ey  peygamberlerin  ve  hayırlıların  Rabbi, 

3.  Ey  sıddıkların  ve  iyilerin  Rabbi, 

4.  Ey  küçüklerin  ve  büyüklerin  Rabbi, 

5.  Ey  çekirdeklerin,  tohumlann  ve  meyvelerin  Rabbi, 

6.  Ey  nehirlerin  ve  ağaçların  Rabbi, 

7.  Ey  sahraların  ve  çöllerin  Rabbi, 

8.  Ey  kölelerin  ve  hürlerin  Rabbi, 

9.  Ey  açık  ve  gizli  her  şeyin  Rabbi, 

10.  Ey  gecelerin  ve  gündüzlerin  Rabbi, 

53.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  ilmi  her  şeyi  ihâta  eden, 

2.  Ey  görmesi  hiçbir  engel  tanımadan  her  şeye  nüftız  eden, 

3.  Ey  kudreti  her  şeye  yeten, 

4.  Ey  nimetleri  kulları  tarahndan  sayılamayan, 

5.  Ey  yarattıklannın  Kendisine  şükretmeye  güç  yetiremediği, 

6.  Ey  anlayışların  celâl  ve  büyüklüğünü  idrâk  edemediği, 

7 .  Ey  akıl,  hayal  ve  vehimlerin  hakikat  ve  mahiyetini  bilemediği, 

8.  Ey  azamet  ve  kibriyâ  örtüsü  olan, 

9.  Ey  heybet  ve  saltanan  zâtının  güzelliği  olan, 

10.  Ey  bekâsı  izzetle  izzetlenen  Rabbim, 

54.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  en  yüce  hâller  ve  sıfadar  kendisine  ait  olan, 

2.  Ey  en  yüce  sıfadar  Kendisine  ait  olan, 

3.  Ey  dünya  ve  âhiret  Kendisine  ait  olan, 

4.  Ey  Cennetü’l-Me’vâ’nın  sahibi, 

5.  Ey  Cehennem  ve  ateş’in  sahibi, 

6.  Ey  varlık  ve  birliğine  dair  büyük  delil  ve  işaretler  olan. 
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7.  Ey  en  güzel  isimler  Kendisine  ait  olan, 

8.  Ey  hüküm  ve  yargı  Kendisine  ait  olan, 

9.  Ey  yüksek  gökler  Kendisine  ait  olan, 

10.  Ey  Arş  ve  yer  Kendisine  ait  olan  Rabbim, 

55.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  kullarını  çok  çok  affeden  Affivv, 
2.  Ey  kullannın  günahlarını  bağışlayan  Gafûr,  3.  Ey  çok  sevilen  ve  Kendisine  yöneleni  ve  tevbe  edeni  seven  Vedûd,  4. 
Ey  kullarının  az  amellerine  karşı  çok  mükâfat  veren  Şekûr, 

5.  Ey  günahkârlara  ve  âsilere  cezâ  vermede  acele  etmeyen  ve sabır  isteyenlere  sabır  veren  Sabûr,  6.  Ey  çok  şefkat  sahibi Raûf,  7.  Ey  nihayetsiz  merhamet  sahibi  Atûf,  8.  Ey  her  türlü kusurun  ötesinde,  son  derece  münezzeh  ve  pâk  olan  Kuddûs,  9.  Ey  her  zaman  var  olan  ve  hayat  ile  mevsuf  olan  Hayy, 
10.  Ey  varlığı  Kendinden  olan,  bulunduğu  hâl  üzere  dâim duran  ve  bütün  varlıkları  varlıkta  tutan  Kayyûm, 

56.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  göklerde  azameti  tecelli  eden,  2 .  Ey  yeryüzünde  varlığının  ve  birliğinin  delilleri  görünen,  3.  Ey  her  şeyde  varlığının ve  birliğinin  delilleri  bulunan,  4.  Ey  denizlerde,  görenleri  şaşırtacak  ve  hayret  verecek  güzellikte  varlıkları  bulunan,  5.  Ey mahlûkatı  ilk  defa  yaratıp,  öldükten  sonra  tekrar  dirilten, 

6.  Ey  dağlarda  hâzineleri  bulunan, 

7.  Ey  yarattığı  her  şeyi  en  güzel  yapan, 
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8.  Ey  bütün  işler  kendisine  dönen, 

9.  Ey  her  şeyde  lütuf  ve  ihsanı  görünen, 

10.  Ey  yarattıklarına  Kendini  tanıtan  Rabbim, 

57.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  sevgilisi  olmayanların  sevgilisi, 

2.  Ey  maddî-manevî  dertlerine  tabib  bulamayanların  tabibi, 

3.  Ey  isteklerini  dinleyip  cevap  verecek  kimsesi  olmayanlara  cevap  veren,  4.  Ey  şefkat  edecek  kimsesi  olmayanların şefkat  edicisi,  5.  Ey  refik  ve  arkadaşı  olmayanlara  rahmet ve  merhametiyle  refaket  eden,  6.  Ey  şefaat  edecek  kimsesi olmayanların  şefaatçisi,  7.  Ey  imdâdına  koşacak  kimsesi  olmayanların  yardımcısı,  8.  Ey  doğru  yolu  gösterecek  rehberi olmayanların  önderi,  9.  Ey  yol  gösterecek  önderi  olmayanlann  önderi,  10.  Ey  merhamet  edecek  kimsesi  olmayanların merhamet  edicisi  Rabbim, 

58.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  Kendisine  tevekkül  edenlerin  her  ihtiyacına  yeten Kâfi,  2.  Ey  Kendisinden  hidâyet  isteyenleri  hidâyete  erdiren  Hâdî,  3.  Ey  Kendisinden  ihtiyaçlarının  giderilmesini isteyenlerin  ihtiyaçlarını  gideren,  4.  Ey  Kendisine  dua  eden kullarını  Cennet’e  girmeye  davet  eden  Dâî,  5.  Ey  Kendisinden  şifa  isteyenlere  şifa  veren  Şâfi,  6.  Ey  Kendisinden ihtiyaçlarının  karşılanmasını  isteyenlerin  her  ihtiyacını  karşılayan  Kâdî,  7.  Ey  Kendisinden  zenginlik  isteyenleri  zengin eden  Muğnî,  8.  Ey  Kendisinden  işlerinin  yerine  getirilmesini isteyenlerin  işlerini  yerine  getiren  Mûlî,  9.  Ey  Kendisinden güç  kuvvet  isteyenleri  güçlendirip  kuvvetlendiren  Mukavvî, 
10.  Ey  Kendisinden  dosduk  ve  himaye  isteyenlerin  dostu  ve hâmisi  Rabbim, 
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59.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  bürün  varlıklardan  önce  var olan,  Kendisine  hiç  bir  şeyin  sebkat  etmediği  Evvel,  2.  Ey varlıkların  geçmesinden  sonra  da  var  olan  Âhir,  3.  Ey  dûnundaki  her  şeye  galib,  her  şeyin  üstünde  olan  Zahir,  4.  Ey yaratıkların  görüşlerinden  ve  ilimlerinden  saklanan,  hiç  bir gözün  idrâk  edemeyeceği,  hiçbir  vehmin  nüfuz  edemeyeceği Bâtın,  5.  Ey  her  şeyin  yaratıcısı  Hâlık,  6.  Ey  rızka  kefil  olan ve  her  bir  canlıyı  yaşatacak  zarurî  gıdayı  deruhte  eden  Râzık, 
7.  Ey  her  işi  ve  sözü  doğru  olan  Sâdık,  8.  Ey  her  şeyden önce  var  olan  Sâbık,  9.  Ey  her  bir  varlığı  yaratılış  gayesine  ve ulaşabileceği  mükemmelliğe  sevk  eden  Sâik,  10.  Ey  tohum ve  çekirdekleri  yarıp  sünbüllendiren,  geceden  gündüzü,  karanlıktan  aydınlığı  çıkaran  Fâlik, 

60.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1.  Ey  gece  ve  gündüzü  peş  peşe  evirip  çeviren,  2.  Ey  karanlıkları  ve  nuru  yaratan,  3.  Ey  gölgeleri  ve  harareti  meydana getiren,  4.  Ey  Ay  ve  Güneş’e  hükmedip  mahluklarının  hizmetine  veren,  5.  Ey  ölümü  ve  hayatı  yaratan,  6.  Ey  yaramıa ve  buyunna  yetkisi  Kendisine  ait  olan,  7.  Ey  eş  ve  evlât  edinmeyen,  8.  Ey  mülkünde  ortağı  bulunmayan,  9.  Ey  Kendisine  herhangi  bir  yardımcı  edinmek  zilletinden  uzak  olan,  1 0. 
Ey  güç  ve  kuvvetin  tek  ve  gerçek  sahibi  Rabbim, 

61 .  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1 .  Ey  isteyenlerin  isteklerini  bilen, 

2.  Ey  Kendisinden  istekte  bulunanların  hacetlerini verecek  kudreti  olan, 

3.  Ey  üzüntü  sebebiyle  Kendini  kaybedenlerin  inlemelerini işiten, 

4.  Ey  azabından  korkarak  ağlayanları  görüp  bilen, 

5.  Ey  suskunların  gönlünden  geçen  her  şeyi  bilen, 

6.  Ey  günahlarından  pişman  olanların  pişmanlıklarını  görüp  bilen, 

7.  Ey  tevbekârların  özrünü  kabul  eden, 

8.  Ey  fesatçı  ve  bozguncuların  işlerini  ıslah  etmeyen, 

9.  Ey  iyilik  yapanlann  mükâfatını  zayi  etmeyen, 

10.  Ey  Kendisini  tanıyanların  kalplerinden  uzak  olmayan, 

62.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  bekâsı  dâim  olan, 

2.  Ey  hatâları  bağışlayan, 

3.  Ey  duâları  işitip  icabet  eden, 

4.  Ey  ihsanı  hol  olan, 

5.  Ey  gökleri  yükselten, 

6.  Ey  belâları  kaldıran,?.  Ey  medh  ü  senâsı  büyük  olan,  8. 
Ey  yücelik  ve  ulviyeti  ezelî  olan,  9.  Ey  vefâsı  çok  olan,  1 0.  Ey kullarına  en  şerefli  karşılığı  veren, 

63.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor. 
Sana  yalvanyorum:  1 .  Ey  günahları  tekrar  tekrar,  çokça  bağışlayan  Gaffâr,  2.  Ey  kullannın  ayıp,  çirkin,  hata,  kusur  ve günahlarını  çokça  örten  Settâr,  3.  Ey  kullanna  hâkimiyet  ve kudrede  galebe  eden  ve  onları  -isteseler  de  istemeseler  de-  irâcie  ettiği  cihete  yönelmıekle,  istediği  gibi  yöneten  Kahhâr, 
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4.  Ey  her  şeye  boyun  eğdiren,  dilediğini  zorla  yaptıran  Cebbar,  5.  Ey  isyanda  ısrar  eden  kullanna  ceza  vermede  acele  etmeyen  çok  sabırlı  ve  kullarına  sabır  gücü  veren  Sabbâr,  6.  Ey yaratıklanna  nzkı  çok  ve  tekrar  suretiyle  veren  Rezzâk,  7.  Ey her  şeyi  hikmetle  açan  ve  adaletle  hükmeden  Fettâh,  8.  Ey  her şeyi  çok  iyi  bilen  Allâm,  9.  Ey  kullanna  hak  sahibi  olmaksızın çok  çok  ve  tekrar  süreriyle  lütuf  ve  ihsanda  bulunan  Vehhâb, 
10.  Ey  kullarının  tevbelerini  kabul  eden  Tevvâb, 

64.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  beni  yaratıp  bana  en  güzel  şekil  ve  düzeni  veren,  2.  Ey beni  rızıklandıran  ve  terbiye  eden,  3.  Ey  bana  yediren  ve  içiren,  4.  Ey  beni  kendisine  yaklaştıran  ve  yakın  kılan,  5.  Ey beni  her  türlü  zararlı  şeyden  koruyan  ve  bana  kâfi  gelen,  6.  Ey benim  ihtiyaçlanmı  temin  eden  ve  beni  koruyan,  7 .  Ey  beni hidayete  erdiren  ve  muvafiak  kılan,  8.  Ey  bana  izzet  veren  ve zengin  kılan,  9.  Ey  beni  öldüren  ve  dirilten,  10.  Ey  beni  rahmetiyle  kucaklayan  ve  bana  huzur  ve  sükûn  veren  Rabhim, 

65.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  sözleriyle  hak  ve  hakikati  gerçekleştiren,  2.  Ey  verdiği 
hükmü  değiştirecek  veya  iptal  edecek  hiç  kimse  bulunmayan,  3.  Ey  olmasını  istediği  bir  şeyi  geri  çevirecek  kimse olmayan,  4.  Ey  insan  ile  kalbi  arasına  giren,  hikmeti  gerektirmeyince  kişinin  temennilerini  akim  bırakan,  5.  Ey  kullarının  tevbesini  kabul  eden, 

6.  Ey  O’nun  izni  olmadan  hiçbir  şefaat  fayda  vermeyen, 

7.  Ey  gökler  O’nun  kudretiyle  dürülmüş  olan, 

8.  Ey  yolundan  sapanları  en  iyi  bilen, 

9.  Ey  gök  gürültüsünün  hamdederek,  meleklerin  de  O’nun korkusuyla  Kendisini  teşbih  ettiği, 


31 


OjlİJl  İL'lk^ 

Jt^l  J^  ^^.O  '->>4-^  a^j'^°'  '^. 

Ij  O  (14  Ö 

o  l4.ü  J^l  Ji4  (>”  ^  o  ' jjj  4^'  c44 
43^'  (14  .  uiu^  jL^ji  JA4  34  . 

JjL:^  ^j-«  L  0  ^Lo  ^  O 

O  ^  ^  ^L-Jı'yi 

OjlIli^j-öL^tjül^Sli  ciJûL>tXJ) 

0  4  O  4  O  Q  f.-iİjL«---*>Lj  <.J-ULJ>İ^ 

^  4  O  4  O  4  0  4 

0  C  Oji‘4  Oji^  İJ 
0jlI)i^j-«L:>xjoL^S!i  ciJûL>t^ 


10.  Ey  rüzgârları,  rahmetinin  öncüsü  ve  müjdeleyicisi  olarak  gönderen  Rabbim, 

66.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  yeryüzünü  yarattıklarına  beşik  yapan, 

2.  Ey  dağları  dünya  gemisinin  direkleri  yapan, 

3.  Ey  güneşi  kâinat  sarayına  bir  lâmba  kılan, 

4.  Ey  Ay’ı  semâ  tavanına  nurlu  bir  kandil  kılan, 

5.  Ey  geceyi  örtü  yapan, 

6.  Ey  gündüzü  çalışıp  kazanma  vakti  yapan 

7.  Ey  uykuyu  istirahat  vesilesi  kılan, 

8.  Ey  gökleri  bir  bina  gibi  inşa  eden, 

9.  Ey  varlıkları  dişi-erkek  olarak  çift  yaratan, 

10.  Ey  Cehennem’!,  oraya  gireceklere  gözcü  yapan  Rabbim, 

67.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvanyorum: 

1 .  Ey  gerçek  şefaat  sahibi  Şefi’, 

2.  Ey  her  şeyi  işiten  Semî’, 

3.  Ey  her  dilediğini  maddî-manevî  yükselten  Reft’,  4.  Ey istediğinden  istediği  şeyi  men  eden  Menf,  5.  Ey  her  şeyi yoktan,  en  güzel  ve  sanadı  yaratan  Bedî’,  6.  Ey  varlıkları sür’ adi  bir  şekilde  yaratan  ve  kullarının  hesabını  süratle  gören  Serî’ ,  7 .  Ey  kendisine  itaat  eden  kullarını  en  iyi  şeylerle müjdeleyen  Beşîr,  8.  Ey  kullarını  kendisine  isyanın  kötü âkıbetinden  sakındıran  Nezîr,  9.  Ey  sonsuz  kudret  sahibi Kadîr,  10.  Ey  her  şeye  gücü  yeten  Muktedir, 
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68.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  bütün  canlılardan  önce  var  olan  Diri  (gerçek  hayat 
sahibi), 

2.  Ey  bütün  canlıların  yok  olmasından  sonra  da  var  olacak Diri, 

3.  Ey  hiçbir  şeyin  Kendisine  benzemediği  Diri, 

4.  Ey  eşi  benzeri  olamayan  Diri, 

5.  Ey  hiçbir  canlının  Kendisine  ortak  olmadığı  Diri, 

6.  Ey  hiçbir  canlıya  muhtaç  olmayan  Diri, 

7.  Ey  bütün  canlıları  ölüme  mahkûm  eden  Diri, 

8.  Ey  bütün  canlıları  rızıklandıran  Diri, 

9.  Ey  bütün  ölüleri  dirilten  Diri, 

10.  Ey  hiç  ölmeyecek  gerçek  hayat  sahibi  Rabbim, 

69.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  hiç  unutulmaksızın  devamlı  hatırlanan, 

2.  Ey  sönmeyen  nur  sahibi, 

3.  Ey  sonsuz  medh  ü  senâlar  sahibi, 

4.  Ey  değiştirilemeyen  sıfatlar  sahibi, 

5.  Ey  sayılamayan  nimetler  sahibi, 

6.  Ey  zeval  bulmayan  saltanat  sahibi, 

7.  Ey  mahiyeti  idrak  edilemeyen  celâl  sahibi, 

8.  Ey  geri  çevrilmesi  asla  mümkün  olmayan  hüküm  sahibi, 

9.  Ey  tebdil  edilemeyen  sıfatlar  sahibi, 

10.  Ey  tam  idrak  edilemeyen  kemâl  sahibi  Rabbim, 

70.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1.  Ey  âlemlerin  Rabbi,  2.  Ey  hesap  gününün  Sahip  ve  Mâliki,  3.  Ey  sabredenleri  seven,  4.  Ey  tevbe  edenleri  seven,  5. 
Ey  maddî-manevî  temizlenenleri  seven,  6.  Ey  Allah’ı  görür gibi  ibâdet  edenleri  ve  ihsan  sahiplerini  seven,  7.  Ey  yardım edenlerin  en  hayırlısı,  8.  Ey  hakla  batılı  ayırt  edenlerin  ve hükmedenlerin  en  hayırlısı,  9.  Ey  az  amellere  karşı  çok  mükâfat  verenlerin  en  hayırlısı,  10.  Ey  müfsidleri  en  iyi  bilen Rabbim, 

71.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  isimlerinin  hakkı  için  istiyor,  Sana yalvarıyorum: 

1 .  Ey  varlıkları  ömeksiz  ve  yoktan  yaratan  Mübdi’, 

2.  Ey  varlıkları  öldükten  sonra  tekrar  dirilten  Muîd, 

3.  Ey  her  şeyi  muhafaza  eden  Hafız,  4.  Ey  isim  ve  sıfatlarıyla her  şeyi  kuşatan  ve  kendisinden  hiçbir  şey  saklanamayan Muhît,  5.  Ey  hamd  ve  senâya  en  çok  lâyık  olan  ve  çok  övülen  Hamîd,  6.  Ey  çok  şerefli,  izzedi  ve  lütuf  ve  ihsanı  geniş olan  Mecîd,  7.  Ey  ihtiyacı  olanlann  azık  ve  gıdalarını  veren Mukît,  8.  Ey  darda  kalanların  imdadına  koşup  yetişen  Mugîs,  9.  Ey  izzet  ve  azâmet  sahibi  olup,  istediğini  azız  eden Muizz,  10.  Ey  istediğini  zelil  kılan  Müzill, 

72.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  zıddı  olmayan  mutlak  Bir,  2.  Ey  dengi  olmayan  Tek, 
3.  Ey  her  türlü  ayıp,  kusur  ve  ihtiyaçlardan  münezzeh  olan Samed,  4.  Ey  asla  eşi  olmayan  gerçek  Tek,  5.  Ey  yardımcı veziri  bulunmayan  Rab,  6.  Ey  fakirlikten  münezzeh  gerçek zengin,  7.  Ey  azledilemeyen  Sultan,  8.  Ey  acizlikten  münezzeh  Padişah,  9.  Ey  eş  ve  benzeri  olmayan  gerçek  Varlık Rabbim, 
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73.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  zikri,  Kendisini  zikredenler  için  en  büyük  şeref  olan, 

2.  Ey  şükrü,  Kendisine  şükredenlere  büyük  kurtuluş  olan, 

3.  Ey  haindi,  Kendisine  hamd  edenlere  büyük  iftihâr vesilesi  olan, 

4.  Ey  Kendisine  itaat  etmek,  itaat  edenlere  kurtuluş  olan, 

5.  Ey  rahmet  ve  saadet  kapısı  rızâsını  isteyenlere  açık  olan, 

6.  Ey  yolu,  mü’minler  için  belli  ve  açık  olan, 

7.  Ey  âyet  ve  mu’cizeleri,  ibret  alanlar  için  delil  ve bürhân  olan, 

8.  Ey  Kitab’ı,  yakînen  inanmışlar  için  öğüt  olan, 

9.  Ey  aftı,  günahkârlar  için  sığınak  olan, 

10.  Ey  rahmeti,  muhsinlere  yakın  olan  Rabbim, 

74.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  ismi  yüce  ve  mübârek  olan, 

2.  Ey  şân  ve  makamı  yüksek  olan, 

3.  Ey  medh  ü  senâsı  yüce  olan, 

4.  Ey  Kendisinden  başka  ilâh  olmayan, 

5.  Ey  güzel  isimleri  her  türlü  kusur  ve  noksandan  münezzeh ve  mukaddes  olan, 

6.  Ey  varlık  ve  bekâsı  devamlı  olan, 

7.  Ey  büyüklük,  cemâl  ve  güzelliği  olan, 

8.  Ey  sonsuz  ve  sınırsız  büyüklüğü  Kendisini  kavrayıp  idrâk etmeye  perde  olan, 

9.  Ey  nimederi  saymakla  bitmeyen, 

10.  Ey  nimetleri  had  ve  hesâba  gelmeyen  Rabbim, 
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75.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH'IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvanyorum: 

1.  Ey  muhtaçlara  yardım  eden  Muîn,  2.  Ey  her  hakkı  izhâr eden  ve  varlığında  hiç  bir  şüphe  câiz  olmayan  Mübîn,  3.  Ey vaadinde  ve  sözünde  emin  olan  ve  yarattıklarına  emniyet  ve huzur  veren  Emin,  4.  Ey  saltanatı  muhkem,  nüfuz  ve  iktidar sahibi  Mekîn,  5.  Ey  kuvvet  ve  kudreti  çok  sağlam  Metin,  6. 
Ey  azâb  ve  ikâbı  şiddetli  olan  Şedîd,  7.  Ey  Kendisinden  hiç bir  şey  saklanamayan  ve  hiçbir  şeyi  unutmayan  Şehîd,  8.  Ey varlıkları  en  uygun  yolda  sevk  eden  ve  en  iyi  neticeye  ulaştıran  Reşîd,  9.  Ey  varlıkların  ezelden  ebede  kadar  yapnkları bütün  hamd  ve  övgüler,  aslında  yalnız  Kendisine  ait  olan Hamîd,  10.  Ey  lütuf  ve  ihsanı  geniş,  yüce  ve  şerefli  Mecîd, 

76.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  yüce  ve  şerefli  Arş’ın  sahibi, 

2.  Ey  dosdoğru  sözün  sahibi, 

3.  Ey  yerli  yerince  yapılan  ikram  ve  ihsan  sahibi, 

4.  Ey  kıskıvrak  yakalayan  şiddetli  azâb  sahibi, 

5.  Ey  Cennet’i  vaad  eden,  Cehennem  ile  tehdîd  eden, 

6.  Ey  uzak  olmayan  yakın, 

7.  Ey  hamd  ü  senâya  lâyık  yüce  Dost, 

8.  Ey  her  şeyin  her  zaman  her  haline  şâhit  olan, 

9.  Ey  kullanna  zulmetmeyen, 

10.  Ey  kuluna  şah  damarından  daha  yakın  olan  Rabbim, 

77.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1 .  Ey  hiçbir  ortak  ve  yardımcısı  olmayan, 

2.  Ey  hiçbir  eşi,  benzeri  ve  dengi  olmayan, 

3.  Ey  Güneş  ve  nurlu  Ay’ın  yaratıcısı, 

4.  Ey  sıkıntı  içindeki  fakirleri  zenginleştiren, 

5.  Ey  küçük  yavrulann  rızkını  veren, 

6.  Ey  düşkün  ihtiyarlara  merhamet  eden, 

7.  Ey  korkarak  Kendisine  sığınanları  koruması  altına  alan ve  onları  korktuklarından  emin  kılan, 

8.  Ey  kullannın  her  hâlini  gören, 

9.  Ey  kullannın  ihtiyaçlarından  haberdar  olan, 

10.  Ey  her  şeye  gücü  yeten  Rabbim, 

78.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

1 .  Ey  cömertlik  ve  nimetler  sahibi, 

2.  Ey  sonsuz  fazi  ve  kerem  sahibi, 

3.  Ey  şiddetli  belâ  ve  çetin  azaplar  sahibi, 

4.  Ey  Levh(-i  Mahfûz)  ve  (Kudret)  Kalemi’ni  yaratan, 

5.  Ey  en  küçük  atom  ve  tohumlardan,  insan  ve  diğer  canlı varlıklara  kadar  her  şeyi  yaratan, 

6.  Ey  Arap  ve  Arap  olmayan  her  millete,  onlara  lâzım  şeyleri ilhâm  eden, 

7.  Ey  zarar  ve  elemi  gideren, 

8.  Ey  insanın  içindeki  sırları  ve  gizli  niyederi  bilen, 

9.  Ey  Kâ’be-i  Muazzama  ve  Harem-i  Şerifin  sahibi, 

10.  Ey  bütün  varlıkları  yoktan  yaratan  Rabbim, 

79.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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ALLAH'IM!  Sen’ den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvanyorum:  1.  Ey  gerçek  adalet  sahibi  Âdil,  2.  Ey kullarının  ibâdet,  dua,  tevbe,  müracaat  ve  ilticalarını  kabul eden  Kabil,  3.  Ey  her  şeyden  üstün  ve  fazîledi  olan  ve  mecbur  olmadığı  halde  mevcudata  ihsan  ve  ikramda  bulunan Fadıl,  4.  Ey  bütün  dil  ve  işlerin  gerçek  sahibi  ve  sebebi  olan Fail,  5.  Ey  bütün  varlıkların  rızık  ve  geçimlerine  ve  bütün hayatlarına  kedi  olan  Kadi,  6.  Ey  her  şeyi  meydana  getiren, onlara  şekil  veren  Câil,  7.  Ey  işlerinde  ve  zâtında  hiçbir kusuru  olmayan  Kâmil,  8.  Ey  varlıkları  yoktan  var  eden Fâtır,  9.  Ey  yarattığı  bütün  varlıklar  için  hep  hayır  dileyen  ve onları  rızâsına  çağıran  Tâlib,  10.  Ey  bütün  varlıkların  rahmetine,  rızâsına,  muhabbetine  ermek  ve  cemâlini  görmek için  can  attığı  Madûb, 

80.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  sonsuz  kuvvetiyle  nimetler  veren,  2 .  Ey  sonsuz  cömertlik  ve  zenginliğiyle  bolca  ikramlarda  bulunan,  3.  Ey  tekrar tekrar  lütuda  bulunan,  4.  Ey  izzet  ve  azametini  sınırsız  kudretiyle  gösteren,  5.  Ey  hikmetiyle  her  şeyi  takdir  edip  planlayan,  6.  Ey  hikmedi  tedbirleriyle  hükmeden,  7.  Ey  ilmiyle her  şeyi  yerli  yerince  idâre  eden,  8.  Ey  nihayetsiz  hilm  ve yumuşaklığı  ile,  günahkârları  cezalandırmaktan  vazgeçen,  9. 
Ey  sonsuz  derece  yüksek  ve  yüce  olmakla  beraber,  varlıklara pek  yakın  olan,  1 0.  Ey  varlıklara  pek  yakın  olmakla  beraber, her  şeyden  sonsuz  derecede  yüksek  ve  yüce  olan  Rabbim, 

81.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  dilediğini  yaratan,  2.  Ey  dilediğini  yapan, 

3.  Ey  dilediğini  hidâyete  erdiren,  4.  Ey  dilediğini  saptıran, 
5.  Ey  dilediğini  bağışlayan,  6.  Ey  dilediğine  azâb  eden. 
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7.  Ey  dilediğinin  tevbesini  kabul  eden,  8.  Ey  anne  rahmindeki  yavruları  dilediği  gibi  şekillendiren,  9.  Ey  yarattıklarında  dilediği  kabiliyet  ve  nimederi  dilediği  kadar  arttıran,  10. 
Ey  rahmetini  dilediğine  tahsîs  eden  Rabbim, 

82.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  eş  ve  evlât  edinmeyen,  2.  Ey  mülk  ve  saltanatında  hiçbir  şeyi  kendisine  ortak  etmeyen,  3.  Ey  her  şeye  bir  plân  ve miktar  tayin  eden,  4.  Ey  merhameti  son  bulmayıp  devamlı  olan,  5.  Ey  melekleri  elçi  kılan,  6.  Ey  göklerde  burçlar meydana  getiren,  7.  Ey  yeryüzünü  mahlukâtına  emin  bir barınak  yapan,  8.  Ey  insanı  bir  damla  sudan  yaratan,  9.  Ey ezelden  ebede  kadar  her  şeyin  miktarı  ilminde  tek  tek  sayılı olan,  10.  Ey  her  şeyi  ilmiyle  kuşatan  Rabbim, 

83.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  eşi  ve  benzeri  olmayan  Ferd,  2.  Ey zâtında,  sıfatlarında,  isim  ve  fiillerinde  ortağı,  eşi  olmayan Vitr,  3.  Ey  ortağı,  şebih  ve  benzeri  olmayıp  tek  olan  Ehad, 
4.  Ey  her  şey  Kendisine  muhtaç  olup.  Kendisi  hiçbir  şeye muhtaç  olmayan  Samed,  5.  Ey  şânı,  şerefi,  lütuf  ve  keremi en  yüce  olan  Emced,  6.  Ey  sonsuz  bir  izzet  sahibi  olan  Eazz, 
7.  Ey  sonsuz  büyüklük  sahibi  olan  Eceli,  8.  Ey  zâtı,  sıfatları, isimleri,  fiilleri  hak  ve  hakikat  olan,  hukukları  zayi  etmeyen, her  türlü  hakikat  O’nun  tecellisi  olan  Ehakk,  9.  Ey  en  sadık ve  vefalı  Eberr,  10.  Ey  varlığının  asla  sonu  olmayan  Ebed, 

84.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 
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1.  Ey  ancak  Kendisini  hakkıyla  bilenlerce  bilinen  Ma’ ruf, 

2.  Ey  Kendisine  ibâdet  edenlerin  Mabudu,  3.  Ey  Kendisine şükredenlerin  şükrettiği  Meşkûr,  4.  Ey  Kendisini  zikredenlerin  anıp  zikrettiği  Mezkûr,  5.  Ey  Kendisini  hamd  ü  sena edenlerin  hamd  ettiği  Mahmud,  6.  Ey  Kendisini  isteyenlerin  yanında  her  an  hazır  olan  Mevcûd,  7.  Ey  Kendisinin birliğini  bilip  ikrar  edenlerin  en  güzel  sıfatlarla  tanıdığı Mevsûf,  8.  Ey  Kendisini  sevenlerin  sevgilisi  Mahbub,  9.  Ey Kendisini  arzulayanların  rağbet  ettiği  Merğub,  10.  Ey  tevbe edip  Kendisine  dönenlerin  tek  arzusu  Maksud  Rabbim, 

85.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  saltanat  ve  mülkünden  başka  gerçek  saltanat  ve  mülk 
olmayan,  2.  Ey  kulların  medh  ü  senasını  saymakla  bitiremediği,  3.  Ey  varlıkların,  yüce  haşmet  ve  celâlini  tarif  etmekten âciz  olduğu,  4.  Ey  gözlerin  kemâlini  idrâk  ve  ihâta  edemediği,  5.  Ey  akıl  ve  anlayışların,  kudsî  ve  sonsuz  sıfatlarını  kavrayamadığı,  6.  Ey  fikirlerin,  büyüklüğünü  kavrayamadığı, 

7.  Ey  insanların,  sıfatlarını  lâyıkıyla  tavsif  edip  anlayamadığı, 

8.  Ey  kulların,  hükmünü  geri  çeviremediği,  9.  Ey  her  şeyde varlık  ve  birliğinin  delil  ve  işarederi  apaçık  olan  Rabbim, 

86.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 


40 


o  ili  Ij  o  '"-r^ 

o  J-^'  I  O  ı_rV;^ 

O  J’^'^  I  o  Lj 

0jil]i  j^^ıi^'oılS;'  oılSÎ'  cJ\\'^\%  iL'ik^ 

o  LO^-ikiLa  Lj  O I I  iIijLo-iL)  cLÜLiij 

O  (!5"İ^  O  ı.j:^  O  ^J^  I  O  I 
O  I  O  (.5=^  ^  O  I 
Ojllil  oUSll  ^(^1  ^l^i:  İL'lkıi 

O  t/  I  o  fı^  c/  # 


41 


1 .  Ey  gözü  yaşlıların  sevgilisi,  2.  Ey  kendisine  tevekkül  edenlerin  dayanağı,  3.  Ey  hak’ dan  ayrılanlara  hidâyet  veren, 

4.  Ey  mü’minlerin  koruyucusu  ve  yardımcısı,  5.  Ey  kendisini  zikredenlerin  en  yakın  sevgilisi,  6.  Ey  kudreti,  bütün  kudretlerden  daha  üstün  olan,  7.  Ey  görmesi,  bütün  görenlerin görmesinden  sonsuz  derece  üstün  olan,  8.  Ey  ezelî  ilmi, bütün  âlimlerin  ilimlerinden  sonsuz  derece  yüksek  olan, 
9.  Ey  kederli  bîçârelerin  sığınağı,  10.  Ey  yardımı,  her  türlü yardımdan  üstün  olan  ve  bütün  yardımcıların  da  yardımcısı olan  Rabbim, 

87.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvarıyorum:  1.  Ey  gerçek  ikrâm  sahibi  Mükrim,  2. 
Ey  yaratıklarının  hep  tazim  ettiği  Muazzim,  3.  Ey  sayısız  nimetler  veren  Müna’im,  4.  Ey  varlıklara  lâzım  olan  her  şeyi veren  Mu’tî,  5.  Ey  muhtaçların  ihtiyaçlarını  karşılayıp  onlan  zengin  eden  ve  onları  başka  şeylerden  müstağnî  kılan Muğnî,  6.  Ey  cansızlara  can,  ölülere  hayat  veren  ve  hayatı devam  ettiren  hayatın  gerçek  sahibi  Muhyî,  7.  Ey  mahlukâtı örneksiz,  yoktan  ve  sanatlı  bir  şekilde  yaratan  Mübdî,  8.  Ey mahlukâtı  memnun  ve  razı  eden  Murdî,  9.  Ey  mahlukâtı her  türlü  tehlikeden  kurtaran  Müncî,  10.  Ey  sonsuz  ihsan ve  ikram  sahibi  Muhsin, 

88.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  her  şeyin,  her  ihtiyacına  her  zaman  kâfi  olan,  2.  Ey  her 
şeyi,  her  an  ayakta  tutup  idare  eden,  3.  Ey  hiçbir  şey,  hiçbir şekilde  Kendisine  benzemeyen,  4.  Ey  hiçbir  şey,  mülkünde  bir  şey  fazlalaştırmayan,  5.  Ey  vermekle  hâzinelerinden hiçbir  şey  eksik  olmayan,  6.  Ey  hiçbir  şey  Kendisine  gizli kalmayan,  7.  Ey  misli  ve  benzeri  hiçbir  şey  bulunmayan, 
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8.  Ey  her  şeyin  anahtarı  elinde  olan,  9.  Ey  rahmeti  her  şeyi kaplayan, 

10.  Ey  her  şey  fâni  olduktan  sonra  Kendisi  bakî  kalan  Rabbim, 

89.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  gaybı  ancak  kendisi  bilen, 

2.  Ey  kötülükleri  ancak  kendisi  defeden, 

3.  Ey  işleri  ancak  kendisi  sevk  ve  idare  eden, 

4.  Ey  günahları  sadece  kendisi  bağışlayan, 

5.  Ey  kalpleri  ancak  kendisi  istediği  gibi  evirip  çeviren,  6.  Ey mahlukâtı  ancak  kendisi  yaratan, 

7.  Ey  nimederi  ancak  kendisi  ihsan  edip  tamamlayan, 

8.  Ey  yağmuru  ancak  kendisi  yağdıran, 

9.  Ey  ölüleri  ancak  kendisi  dirilten, 

10.  Ey  gerçek  fayda  sadece  kendisinden  olan, 

90. Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 
ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  kullanna  kâinattaki  bütün  sır  ve muammâları  açan,  belâ,  gam,  keder,  acı  ve  ızdırapları  kaldıran  Kâşif,  2.  Ey  keder  ve  tasaları  giderip  ferahlatan  Fâric,  3. 
Ey  rahmet  kapılarını  açan,  fetihler  ve  muvaffakiyeder  nasip eden  ve  adâletle  hükmeden  Fâtih,  4.  Ey  yardım  eden  Nâsır, 
5.  Ey  mahlukâtın  bütün  ihtiyaçlarını  karşılamayı  üzerine alan  Dâmin,  6.  Ey  dilediğini  emreden  Âmir,  7.  Ey  dilediğini yasaklayan  Nâhî,  8.  Ey  kullarının  ümîdi  olup,  onlara  ümîd ilhâm  eden  Recâ,  9.  Ey  kullannın  ümîd  beslediği  Mürtecâ, 
10.  Ey  en  büyük  ümid  ve  reca  kapısı  Azîmü’r-Recâ, 
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91.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktıır  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  zayıfların  yardımcısı, 

2.  Ey  rahmeti  fakirlerin  tükenmez  bir  hâzinesi  olan, 

3.  Ey  gariplerin  sahibi, 

4.  Ey  velî  kullarının  yardımcısı, 

5.  Ey  düşmanları  kahreden, 

6.  Ey  gökleri  yükselten, 

7.  Ey  belâları  kaldıran, 

8.  Ey  velî  kullarına  huzur  veren, 

9.  Ey  takvâ  ehlinin  sevgilisi, 

10.  Ey  bütün  zenginlerin  ve  zenginliklerin  gerçek  İlâhı  Rabbim, 

92.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  her  şeyden  önce  var  ve  her  şeyden  sonra  Bâkî  olan, 

2.  Ey  her  şeyin  gerçek  ilâhı  ve  sanatkârı, 

3.  Ey  her  şeyin  rızık  vericisi  ve  yaratıcısı, 

4.  Ey  her  şeyin  yaratıcısı  ve  sultanı,  5.  Ey  gâh  az  vererek daraltan  ve  gâh  bol  vererek  genişleten,  6.  Ey  her  şeyi  ilk  defa yaratan  ve  öldükten  sonra  tekrar  iâde  eden,  7.  Ey  her  şeye gerekli  sebepleri  yaratan  ve  bir  ölçü  takdir  eden,  8.  Ey  her şeyi  terbiye  ve  idâre  eden,  9.  Ey  her  şeyi  hâlden  hâle  çeviren ve  döndüren,  1 0.  Ey  her  şeye  hayat  verip  dirilten  ve  öldüren Rabbim, 

93.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 
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1 .  Ey  yâd  edenlerin  ve  yâd  edilenlerin  en  hayırlısı, 

2.  Ey  şükrü  kabul  edenlerin  ve  şükredilenlerin  en  hayırlısı, 

3.  Ey  hamdi  kabul  edenlerin  ve  hamdedilenlerin  en  hayırlısı, 

4.  Ey  görenlerin  ve  görülenlerin  en  hayırlısı,  5.  Ey  çağıranların  ve  çağrılanların  en  hayırlısı,  6.  Ey  cevap  verenlerin ve  davetine  icâbet  edilenlerin  en  hayırlısı,  7.  Ey  ünsiyet verenlerin  ve  Kendisiyle  ünsiyet  edilenlerin  en  hayırlısı,  8. 
Ey  dostların  ve  yoldaşların  en  hayırlısı,  9.  Ey  maksud  ve matlupların  en  hayırlısı,  10.  Ey  sevenlerin  ve  sevilenlerin en  hayırlısı  Rabbim, 

94.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  kendisine  duâ  edenlere  cevap  veren, 

2.  Ey  kendisine  itaat  edenleri  seven, 

3.  Ey  kendisini  sevenlere  yakın  olan, 

4.  Ey  kendisini  arzulayanları  çok  iyi  bilen, 

5.  Ey  kendisine  ümit  besleyenlere  ikrâm  eden, 

6.  Ey  kendisine  isyan  edenlere,  yumuşak  davranıp  hemen cezalandırmayan,  7.  Ey  günahkârları  hemen  cezalandımıamasında  hikmetler  bulunan,  8.  Ey  hükmünde  büyük  olan, 
9.  Ey  büyüklüğüyle  birlikte  merhamedi  olan,  10.  Ey  ihsan ve  ikrâm  ediciliğinin  başlangıcı  olmayan  Rabbim, 

95.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, sana  yalvarıyorum:  1 .  Ey  her  şeyin  sebeplerini  yaratan  Müsebbib,  2.  Ey  dilediklerini  kendisine  yakınlaştıran  Mukarrib, 
3.  Ey  kâinatta  cereyan  eden  her  şeyi  takibeden,  hâdiseleri hikmede  birbiri  ardına  getiren  Muakkib,  4.  Ey  kalbleri  istediği  gibi  evirip  çeviren,  gece  ile  gündüzü,  kış  ile  yazı  peş  peşe çeviren  Mukallib,  5.  Ey  her  şeye  bir  miktar  tespit  edip  ölçülü 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ve  planlı  yaratan  Mukaddir,  6.  Ey  her  şeyi  bir  tertip  ve  düzen içinde  yaratan  Mürettib,  7.  Ey  her  şeyi  Kendisine  ve  kendileri  için  hayırlı  olana  teşvik  eden  Murağğib,  8.  Ey  kullannı kötülüklerden  uzaklaşıp  iyiliğe  yönelmeleri  için  öğüt  veren Müzekkir,  9.  Ey  bütün  varlıklan  yoktan  var  eden  Mükevvin, 
10.  Ey  büyüklüğün  kemâlinde,  her  şeyden  yüce  Mütekebbir, 
96.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1.  Ey  hiçbir  ses  diğerine  engel  olmadan  bütün  sesleri  bir anda  işiten,  2.  Ey  bir  iş  yapması,  başka  işleri  yapmasını  engellemeyen,  3.  Ey  bir  söz  diğerine  engel  olmadan  kâinattaki bütün  varlıklarla  aynı  anda  ayrı  ayrı  konuşan,  4.  Ey  hiçbir duâ  ve  istek,  diğer  duâ  ve  isteklere  engel  olmadan  ve  hiçbirini  diğeriyle  kanştırmadan  bütün  duâ  ve  isteklere  birden cevap  veren,  5.  Ey  ısrarla  isteyenlerin  ısrarlan  kendisini usandırmayan,  6.  Ey  mü’minlerin  kalblerine  İslâm’la  genişlik  veren,  7.  Ey  zikriyle,  mütevazı  ve  huşu  sahibi  kullarının kalblerini  temizleyen, 

8.  Ey  kendisine  iştiyâk  duyanlann  kalblerinden  kaybolmayan, 

9.  Ey  kendisini  arzulayanların  en  yüce  arzusu, 

10.  Ey  âlemde  hiçbir  şey  kendisine  gizli  olmayan  Rabbim, 
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97.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  ilmi  her  şeyden  önce  var  olan, 

2.  Ey  vaadi  doğru  olan, 

3.  Ey  lütuf  ve  keremi  her  yerde  zâhir  ve  açık  olan, 

4.  Ey  emir  ve  irâdesi  her  yerde  üstün  ve  galip  olan, 

5.  Ey  Kitâbı  muhkem,  sağlam  olan, 

6.  Ey  kaza  ve  hükmü  gerçekleşen, 

7.  Ey  Kur’an’ı  şerefli  ve  yüce  olan, 

8.  Ey  saltanat  ve  mülkü  ebedî  olan, 

9.  Ey  fazi  ü  keremi  dâim  olan, 

10.  Ey  yüce  Arşı,  son  derece  büyük  olan  Rabbim, 

98.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’ den! 

1 .  Ey  Etendiler  Efendisi, 

2.  Ey  bütün  kapılan  açan, 

3.  Ey  sebeplerin  asıl  sebebi  ve  yaratıcısı, 

4.  Ey  hasenât  ve  sevapları  veren, 

5.  Ey  doğruları  ilhâm  eden, 

6.  Ey  bulutları  yoktan  yaratan, 

7.  Ey  cezası  şiddetli  olan, 

8.  Ey  hesabı  süratli  gören, 

9.  Ey  dönüş  kendisine  olan, 

10.  Ey  günahları  bağışlayan  ve  tevbeleri  kabul  eden  Rabbim, 
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99.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’ den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

ALLAH’IM!  Sen’den  şu  güzel  isimlerinin  hakkı  için  istiyor, Sana  yalvanyorum: 

1.  Ey  Rabbimiz, 

2.  Ey  İlâhımız, 

3.  Ey  Efendimiz,  mâlikimiz, 

4.  Ey  Mevlâmız,  sahibimiz, 

5.  Ey  Yardımcımız, 

6.  Ey  Koruyucumuz, 

7.  Ey  kudreti  her  şeye  yeten  Rabbimiz, 

8.  Ey  Rızkımızı  veren  Râzıkımız, 

9.  Ey  yol  göstericimiz, 

10.  Ey  bizi  sıkıntı  ve  felâketlerden  kurtaran  medetkârımız, 

100.  Sübhânsın  yâ  Rab!  Sen’den  başka  yoktur  ilâh! 

Emân  diliyoruz  Sen’den,  Koru  bizi  Cehennem’den! 

Allah’ım,  ey  Rabbimiz!  Bizi  Cehennem  azâbından  halâs eyle,  kurtar  ve  necât  ver! 

Ey  kullarını  azâptan  koruyup  kurtaran  ve  bağışlaması  çok olan  Rabb’im!  Afbnla,  fazi  u  kereminle  bize  âhyetver,  bizi affet,  bizi  iyilerle  beraber  pâk  ve  temiz  diyann  olan  Cennet’e koy. 

Ben,  şu  kıymetli  ve  şerefli  isimlerinin,  şu  yüce  ve  lâtif  sıfadarının  hakkı  için  Efendimiz  Muhammed’e,  Al  ve  Ashâbına, O’nun  yaptığı  iyilikler  sayısınca  salât  ve  rahmet  indirmeni istiyor  ve  yalvarıyorum! 

Allah’ın  ismiyle,  Allah  bana  yeter,  Allah’dan  başka  gerçek ilâh  yoktur,  Allah  her  şeye  şâhittir. 

De  ki:  O,  Allah’dır.  Allah’ın  dilediği  olur.  Rabbim  Allah’- dır. 
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Allah’ın  sânı  çok  yücedir.  Allah  yücedir. 

Allah’a  tevekkül  edip  güvendim. 

Düşmanlarına  karşı  Allah  sana  yeter. 

O,  her  şeyi  işiten  ve  bilendir. 

Sen  her  türlü  noksan  ve  kusurdan  uzak,  bütün  güzelliklerin  sahibisin.  Sen’ den  başka  gerçek  ilâh  yoktur.  el-Emân, el-Emân  (emân  veren  sensin,  emân  diliyoruz). 

Zâtını  senâ  ettiğin  ölçüde,  Seni  senâ  etmekten  âciz  olduğumu  itiraf  ederim.  Yâ  Allah,  Yâ  Hû,  Yâ  Rahmân,  Yâ  Rahim, Yâ  Gafur,  Yâ  Şekûr. 

Allah’ım!  Zât’ın  için  saydığın  güzel  isimlerin,  yüce  sıfatların ve  tastamam  kelimelerin  hakkı  için  Sen’ den  istiyor  ve  yalvarıyorum;  beni,  anne-babamı,  Üstâdım  Said  Nursî’yi,  Risâle-i  Nûr  talebelerini,  ölü  veya  diri,  erkek  veya  kadın  bütün mü’min  ve  müslümanları  bağışla. 

Yâ  Rabbi!  Bize  öyle  bir  merhamette  bulun  ki,  Sen’ den  başkasının  merhametine  ihtiyaç  duymayalım. 

Dünyevî  ve  uhrevî  ihtiyaçlarımızı  karşıla  ve  isteklerimizi  yerine  getir. 

Dünyadan  aynlışımızda  bize,  saâdet,  şehâdet,  kerâmet  ve ebedî  müjde  ile  biten  hüsn-i  hâtime  ver. 

Yâ  Rabbi!  Bize  yaptığı  iyilikler  ve  üzerimizdeki  hakkından ötürü,  bizim  adımıza,  Hz.  Muhammed  sallallâhu  aleyhi  ve sellem’i  lâyık  olduğu  şeylerle  mükâfatlandır. 
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Yâ  Rabbi!  Bizi,  göz  açıp  kapama  süresi  bile,  ne  nefsimize  ve ne  de  mahlukâündan  herhangi  birine  bırakma. 
Durumumuzu  ıslah  eyle.  Uyumayan  gözünle  bizi  koru  ve kolla,  bizden  hiç  ayrılmayan  desteğinle  bizleri  muhafaza eyle,  ey  Celâl  ve  ikrâm  sahibi  Rabbim! 

Yâ  Rabbi!  Cin,  insan  ve  şeytanlarından  gelecek  âfetlerden, yer  sarsıntılarından,  ciağların  Allah  korkusuyla  parçalanmasından,  tâûn,  vebâ,  göz  değmesi  ve  vücudumuzun  diğer hastalık  ve  acılan  gibi  her  türlü  âfet,  felâket,  belâ,  musibet ve  kötülüklerden;  bizi  ve  üzerinde  senin  bu  mübârek  isimlerini  (Cevşeni)  taşıyanları  muhâfaza  eyle! 

Ey  merhametlilerin  en  merhametlisi  Rabbim!  Sonsuz  rahmetinle  bize  dünya  ve  âhirette  selâmet,  âfiyet  ve  hayır  nasib eyle! 

Yâ  Rabbi!  Efendimiz  Hz.  Muhammed’e,  O’nun  Âl  ve  Ashâbının  hepsine  salât  ü  selâm  eyle! 

Âlemlerin  Rabbi  Allah’a  hamd  olsun! 
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